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 SOVYET ROKETLERİNE 
TEBESSÜM EDE DURUN ! 


7 "Bizim ordumuz orduların en aldi 
Bizim hükümetimiz en gaddar hükümettir. 


Bizim politikamız dünya için en büyük tehlikedir” > Ah i 
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AZİZ OKUYUCULARIMIZ 

Geçen sayımızdan itibaren 
24 sayfa olarak çıkmaktayız. 
Yeni sayfalar açtık ve yeni imzalar sutünlarımıza davet etme imkanına kavuştuk. Bu sayımızdan itibaren ise yeni bir 


“ yuculârıntızın pek çoğunda da 


TV ve hepsinde de radyo 


olduğu gerçeği de bizi buna 


zorlamış bulunuyor: İnşallah 


hayırlı olur. 
* Yesevizade” imzası: ile- yazan kardeşimizin, daha önce 


Bu sayımızda gazetemizde daha önce Milli Gazete ve 
İslami Harekette çıkan yazıları ile tanınmış- bulunan Mehmed Mengüç Yenigün Bey ile İstanbul Y.İ. Enstitüsü Arapça Asistanı olan Halid Zevalsiz Bey de yazıları ile katıldı.. 


Yenigün İmkan buldukçâ yazılarına devam edecek. Ze valsiz ise , İmam Maverdi'nin 


-“Edebü'd-Dünya Ved'din” adlı 


meşhur ve mübarek eserinden seçmeler yaparak istifademiz için lütfedecek.. Her iki karde - 


sayfa daha açıyoruz. TV—RAD- de Sebil'de ve ayrıca Milli“ şimize'de çök teşekkür ediyoruz 


YO-SİNEMA- TİYATRO sayfası..- -Gazete'de yazıları çıktığı :ma- . 


Böyle bir “Sayfa başlığını ihtimal ki bazı okuyucularımız yadırgayacaktır. Doğrusu. biz de” yadırgayarak bu sayfayı açmaktayız. Çünkü “Yaşanan hayatın gerçeği” bizim “Tedirgin, ürkek, olan hatta Korku nefret”e kadar varan menfi hislerimizi bastırmamızı gerektiriyor.. 


Adı geçen aletler İslamın emrine — alınabilse, iki yüz. 


yıllık iman ve bilgi noksanımızın-Allah'ın izni ile - birkaç senede tamamlanabileceği muhakkaktır. Bu günkü TV ve 
Radyo hakkındaki duygumuz ise bütün müslümanlarınki gibi Olumsuzdur. Bu: hislerimizi daha önce Sebil'de çıkan “İçi- 


mizdeki Düşman:IV” yaztları.. 


ile belirtmiştik. 

Bu sayfamız ile bozuk fikirlere alet olan bu afetlere bir köşesinden yaklaşma tecrübe- 


lerini yapmak istiyoruz. Oku-. 


-lumdur. Kendisi:son olarak bize çiki yazı gönderdi. . “CHP'nin 
. hakiki çehresi” adını tAşıyan ilkini geçen sayımızda yayınlamıştık. Gazetemiz basıldık tan sonra kendisinin MSP' ile ilgili bir. yazısının İstanbul'da çıkan günlük bir gazeteye iktibas olunduğunu gördük. O yazının gerçekten kendisine ait 


eline nasıl . geçtiğini henüz öğrenemedik. Kendisinin bize “bir açıklama göndereceğini u- 


muyoruz. Ayrıca MSP ile ilgili . 


yazısını büyük bir arzu ile yayınlayan AP taraftarı gazetenin bu sayımızda çıkan yazısını da “Particiliğe teslim olmamış bir hakperestlik” adına iktibas edeceğini ümid etmekteyiz. 
Yesevizade kardeşimizden de eğer MSP hakkındaki yazı kendisine  . ait ise- kalan partiler içinde “İçyüzü” serisine devam etmesini rica edeceğiz... 


olup olmadığını ve gazetenin . 


.Bu sayımızı -da pek tabi olarak 24 sayfa halinde hazırladık, sayfalar tamamlandı ve “baskıya hazır duruma getirildi: Fakat şu satırların yazıldığı ana kadar kağıt bulamadık. Elimizdeki kağıt ancak 16 sayfa olarak basmamıza yetecek miktardadır. O halde de ancak abonelerimize gönderebilecek, piyasa- ya pek az.verebileceğiz. Sonraki ' sayımızın ise ne olacağı meçhul.... Gazetemiz elinize geçtiği zaman 16 sayfa olarak 


- bulur, iseniz, kağıt bulamadı- 


ğımız anlaşılacaktır. Bu takdirde de bazı sayfalarımızı çıkara- 


cağımız, malumdur... Hamle : 


yaptığımız daha zengin ve dolu çıkmaya çalıştığımız şu sırada karşılaştığımız kağıt kıtlığı bizi çok üzdü. Yine de “Mevlam görelim neyler” diyor tevekkül ediyoruz. 

Saygı ve Sevgilerimizle. . 


M. Ertuğrul DÜZDAĞ 


A 


i — SAYFA:2 


BİN KERE 


> YENİLSEKDE 


SONUNDA 


N 


- — Sözün bittiği, silahın konuşacâğı zamandır; ama ng yazık! Ne yazık ki Müslümanlar, “kendi haklarını kendi ““kuvwvetleriyle alabilecek halde 
“değiller... 7 


«Fakat son yıllarda ve bilhassa son 'aylarda”başımıza gelen felaketlerin, bizleri uyaracağını, toparlanacağımızı, birleşeceğimizi , manevi gücümüzü artırıp, maddi im- 
-kânlarımızı “DİN YOLUNDA” 


B harçamayaartık karar verece- 
. ğimizizannediyoruz. 


Toparlanıp < yürümezsek; 


“ önümüzdeki 1400 yılı boyun- © 


ca, bizi uyandıracak daha pek çok tokatlar yiyeceğimizi muhakkak sayıyoruz. 

Son “iki Müslüman nesil, ezilmek, horlanmak ve, işgal edilmenin “ızdırabını, tahrik edici o tesirini — bilmiyordu. 


| — YENECEĞİZ 


“Şimdi yudum yudum bu zehri 


tadıyor. 
Anlıyoruz ki: 
Kendimizden başlayarak, 


“ev, aile, çoluk, çocuk, der: 


nek, cemiyet, parti, millet, 


ey Mat ne varsa hepsini 


Müslümanlaştırmadan; bu yolda her şeyimizi sarf etme- 


yi göze almadan, ashâbın 


fedakârlığı gibi kendimizi vermeden... kurtuluş yoktur. 
Afganistan'da, şurda burda İslâm milletine yapılan zulüm ve hakaret, şimdi acı 


“görünse de; tleride getireceği 


saadet ve devlet ile bu, üzüntüleri kat kat giderecektir. 

Bütün kâfirler bir millettir! Ve biz İslâm milleti, ezilsek de yenilsek de, sebat edeceğiz; döne döne savaşacak, bin kere yenilsek sonunda yeneceğiz! 


ADALET PARTİSİNİN HAKİKİ ÇEHRESİ 


1 Adâlet Partisi, 17. asırda 
Avrupa'da teşekkül etmeye başlayıp 
19. asırda:tam mânâsıyle gelişerek yerleşen ve tamamen bir Yahudi alet-fikriyatı olan LİBERALO-KAPİ-TALİZMİN mümessilidir.. AP'nin Milletimiz için arzettiği muazzam tehlike, bizzat bayraklaştırdığı bu fikriyatın mahiyetinden doğmaktadır. Bu fikriyat, Garb'de Hıristiyanlığın, Şark” tâ Müslümanlığın yerini almak üzere icad edilmiştir. Bu nizamda Yahudilik cem'iyet üzerinde büyük bir haki- 
.miyet tesis eder, cemiyette mevcud bütün an'anevi kıymetleri, milli husüsiyetleri bir bir kazımaya gayret eder. - “Nizamın kendisi, sadece Yahudinin ve işbirlikçilerinin istifade ettiği, fakat halkın geniş kesimlerinin, büyük kitlelerin kahredici şekilde istismar edildiği bir zulüm sistemidir. 

“2) AP, : Avrupacı yani,: Avrupa 


«Birleşik Devletleri ile bütünleşip onun 


bir eyaleti olmayı kabullenmiş, bir partidir. Bugün Avrupa'da tahakkuku son safhasına girmiş olan bu tamamen Yahudi. tertibi, ve Yahudi .güdümlü yeni devlet çerçevesinde Yahudiliğin: kolaylıkla . istismar. ve tahakküm edebileceği yeni bir kozmopolit insan topluluğu yoğrulmakta bütün milli hususiyetler tedrici - bir imha ameliyesine tabi tutulmaktadır. 
Fikriyatça bünyesi icabı başka türlü hareket etmesi kabil olmıyan -AP, Yahudi Yahudi-İşbirlikçisi, Yahudimsi sermaye muhitleriyle tam bir mutabakat halinde olarak, Türkiye'yi Avrupa Birleşik Devletleri'nin nüvesi Müşterek Pazar'ın ayrılmaz bir parçası yaparak milletimizin tarih sahnesinden ebediyen silinmesini hazırlayacak bir hareketi benimsemişdir. Bu AP'nin affı gayr-i mümkin günâh-ı kebirelerindendir. 

3) AP, aldatıcı zevâhire, mürâice davranışlarına rağmen, hakikatte daima Milletin Dinine aleyhdâr surette faaliyet göstermiştir. Zaten hem Liberal olup hem de samimi: bir dindar olmak kabil değildir. Zira İslâm ile Yahudi aleti Liberalizm 


birbirlerinin can düşmanıdırlar. Nite- 


| YESEVİZADE | 


kim İslâm biraz serbestiye kavuşursa kısa zamanda ocağına incir ağacı dikileceğini bilen Liberalizm dininin temsilcisi, AP, TCK'nin İslâmı mah- 


kum eder 163. maddesinin ilgası için * 


kılını bile kıpırdatmadığı gibi, kendi iktidarı hatta bu hali, “müfrit cereyanlarla, aşırı uçlarla mücadele” sloganı gerisinde daima teşvik etmiş, zaman zaman -fırsat buldukça da İmam Hatib. Mekteblerini, Kur'an Kurslarını yok etmeye veya en azından tesirsiz hale getirmeye, müfredat programları üzerinde oynayarak tereddi ettirmiye çalışmışdır. 
AP, belki CHP'den de azılı bir Laiklik taraftarıdır. AP'nin İslâma karşi tavrı, her devirde tek kelimeyle hep münafıkça olmuştur Zaten bu da dünyanın bütün liberal partilerinin “umumi vasfıdır. (Bizde İslâma karşı mürâice, mesela Avrupa'da da Katolikliğe karşı.) 


nedilmesine rağmen fikriyatça bünyesi, icabı daima Komünizme zemini hazırlar bir tavır içinde olmuştur. 
Şurası unutulmamalıdır ki, dünyanın hiçbir memleketinde Komünizm, Li- 


berâlo-kapitalizmin humuslu topra- . 


ğında yeşermeden girmemiştir. Onun için de Komünizmin en emin müttefiki Kapitalizmdir ve tersine, her ikisini de tamamen (Sosyal-Demokra- 


si ve sair Yahudi. alet-fikriyatlarıyla. 


beraber) aynı kefeye koyup her ikisiyle de şiddetle mücadele etme- den, Komünizmin anası Kapitalizmi boğmadan Komünizmi de gebertme- nin imkan ve ihtimali yoktur. AP'de ne kadar Komünizmle mücadele ettiğini iddia .ederse etsin, sahib çıktığı, müdafiliğini yaptığı, Demokratiko-liberalo-kapitalizm bizzat Yahudilik tarafından, gelişmesinin muayyen bir safhasında yerini tam Yahudi diktatörlüğü demek olan Komünizme bırakacak şekilde tanzim edildiği için, istese de, istemese de daima Komünizm canavarının sel —- 

mirmesine yardım edecektir. Kapitalizmin Komünizme karşı durması, öz tabiatine mugayirdir. Kapitalizm de- 


4) AP, Komünizm aleyhdarı zan- 


nilen lanetli evvela Komünizm canavarını doğuracak, sonra onu besleyip büyütecek ve nihayet kendi piçi tarafından yenilip yutulacaktır, bu mukadderdir. Komünistler de bu işin öylesine şuurundadırlar ki, iktidara. 
gelebilmek için . Milli.. Demokratik Devrim stratejisiyle bir memlekette evvela “Burjuva: Devrimi”nin: yapılarak Kapitalizmin kökleştirilmesi: için çalışırlar. “Sosyalist Devrim” ancak ondan sonra yahud. onun: içinden fışkırarak: gelecekdir. “Demek - ki, Kapitalizm, kökleşip gelişdikçe-yavaş yavaş 've tabii”bir seyir 'içinde (ve Yahudi-Komünistlerin de iteklemesiyle) yerini Komünizme terk etmek mecburiyetindedir.- Filhakika dünyanın hiçbir memleketi . “evvela oraya Kapitalizm girmeden ve müteakiben Sosyal-Demokrasi köprüsün - den geçmeden komünistleşmiş değil- 


dir. AP.de bu Yahudi sevkulceyşinin - 


bir parçasından başka birşey değildir. 
Nitekim, AP'nin 1.M.C.. denilen liberal hükümeti . zamanında; bizzat Liberalizmin Türkiye önderi Demirel, 1-2 senelik iktidarları zatfında “Komünizmin elli seneden fazla mesafe kat'ettiğini” beyan etmişdi. Şu halde, memleketimizde : git-gide hepimizi yutacak azgın bir canavar haline gelen Komünizmi: gebertmek istiyorsak, bir an evvel -AP'nin-de, mümessili olduğu: müessese kapitalist 


nizamın da işini bitirmemiz elzerndir. * 


5) AP, temsil ettiği fikriyatın icabı olarak. Türkiye'nin yerli-yabancı Ya- 


hudi -sermayesinin boyunduruğu altı- 


na düşmesinde pek büyük bir rol oynamışdir. AP ve CHP'nin bu hususdaki müşterek siyasetleri yilzün- den-bugün Türkiye iktisadı, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birleşik Devletlerinden uzanan Yahudi sermayedarları ve yüksek-maliyecileri bankacıları ile bunların memleketimizdeki kavimdaşları ve işbirlikçilerinin. tahakkümüne maruzdur. AP, tatbik ettiği liberal siyaset,ile, milli servetimizin kaymağını bir avuç Yahudiye ve ; işbirlikçilerine teslim eden istismar sistemi getirmiştir. 


. TERNASYONALİ'nin 


- birbirlerinin (aynen Komünistlerle de 


- Kıbrıs siyaseti, Ahlâk anlayışı ve daha 


IN 


6) AP; başta Süleyman DEMİREL olmak: üzere, tamamen bir Mason kliğinin elindedir. Keza Yahudi güdümlü Bilderberg Group'la da organik bağı: vardır.. CHP Sosyalist Enternasyoneli'ne girerken sahte Milliyetçilik nutukları atmış, halbuki Sosyal-Demokrat CHP'nin Sosyalist Enternasyonali'ne resmen âzâ kabul edildiği tarihlerde, kendisini, . sinsice âzâsı bulunduğu ve Sosyalist Enternasyona- . 
li:gibi oda Yahudi güdümlü bir Dünya Hükümeti için çalışan LİBERAL ENtoplantısında bilderbergli Kâmran İNAN#a temsil ettirmiştir (3-5 Kasım 1978, Palermo). 
Daha sonra da 1979 :temmuzunda” Londra'da İngiltere'nin bilderbergli liberal kadın önderi Yahudici Margaret THATCHER: riyâsetinde yapılan Avrupa liberâl partiler toplantısına 


-iştirak etmiş, bugün de Avrupa'nın 


liberal partileriyle bu sıkı işbirliğini onların teşkil ettiği Avrupa Demokra- - tik Birliği'ne âzâolabilecek kadar ileri . 
götürmüştür. Hasılı AP'nin memleketimizde oynadığı rol, her memleketin herbiri: ayrı -bir Yahudi. alet-teşkilatı olan. ve aynı mihraktan güdülen liberal — partilerinin oynadığı rolle aynıdır. Yaptığı, mahud Gizli-Kuwetin içimizdeki :maşalığından başka“ birşey değildir. 

7) AP ile CHP arasında aslında pek fark ta yoktur, her ikisi de Cihanşümül Yahudi Sevkulceyşi çerçevesinde 


olduğu gibi) mütemmim cüz'üleridirler..Müesses Yahudi Nizamının bütün temel umdelerinde, Yahudiye kullukta İslâma düşmanlıkta, Avrupacılık, Dünyacılık, İMFle münasebetler, 


nice can alıcı mes'elede hep mutabıktırlar. Bunların birini diğerine tercih etmek, en büyük ahmaklıktır. Bunların da, efendilerinin de ebediyen defterlerini dürmekden başka hiçbir kat'i hal çaresi yoktur!. 

Hasılı, Liberalizmi ve onun parti- “ sini seçmek, desteklemek, fakirliği, istismar edilmeyi, köleliği, yok edilişi * seçmek, iki cihanda da hüsrana uğramak demektir!... 


SEBİL e SAYI:210 


SOVYET ROKETLERİNE 
TEBESSÜM EDE DURUN! 


Sibirya'daki bir mecbüriçalışma kampından 


hür dünyaya yürek paralayıcı mektup: 


"EY İNSANLAR , SİZLERİN YARDIMINA MUHTACIZ” 


“Rusya'da Sibirya'da bir çalışma kampına hapsedilmiş : binlerce suçsuzdan iki tanesi, yazdıkları bir mektubu, yükledikleri kerestelerin arasına saklayarak Rusya dışına ulaştırabildiler. 
Mektup çeşitli Avrupa gazetelerinde yayınlandı. 

Almanya'da bulunan bir okuyucumuz, mektubu “Dewtsche Tagespost” gazetesinin 28/29 Aralık 1979 tarihli nüshasından tercüme ederek bize gönderdi. Okuyucumuzun isteği üzerine adını 

.yayınlamıyor ve kendisine teşekkür ediyoruz. . 


Sovyetler Birliği'nde yaşayan “vatandaş hakları savunucusu” iki siyasi mahkum, N.Achmetow (Ahmetoğlu) ve W. Michalenko kendi akibetleri ve tutsaklıkları hakkında dokunaklı bir yardım çağırısını hür dünyanın dikkat nazarına takdim ettiler. Mektup Sibirya'nın derinliklerindeki bir mücrimler kampında kaleme alındı. Bu iki “vatandaş hakları savunucusu” onu bir kereste yükü içerisine ümitle yerleştirdiler ve bu şekilde mektup Sovyetler Birliği sınırlarını aşarak hür dünyaya ulaştı. 
Kereste yükü Federabk Almanya'ya ihraç edildi ve Homburg-Ohm'daki bir kontra-plak fabrikasına nakledildi. 
Mektup orada bir işçi tarafından bulundu. Aşağıda tam metnini yayinladığımız mektup “İnsan Hakları Teşkilatı” ülgililerince bize takdim edildi. (Deutsch Tagespost) 


Sovyet mahkümlarmnın —kölelik çalışması—nın ürünü olan bu kerestelerin sosyalist bir ülkeye veya hür bir ülkeye ihraç edilip edilmeyeceğini henüz bilemiyoruz. Sovyetler Birliği'ndeki mahkümlar adına kaleme aldığımız bu mesajı, keresteleri ithal eden ülkenin politik düzenine bağımlı olmadan, onların halklarına ve hükümetlerine yöneltiyoruz; çünkü biz, mektubumuzun her ülke ve halk nezdinde bir çağrı mahiyetinde olduğunu biliyoruz. 

Biz mümkün olan etkili metodları (içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı) kullanamıyoruz ve bu yüzden çalışmalanmızın tesiri de azdır, fakat biz kaniyiz ki sâyü gayretimiz doğrudur ve mücadelemiz hak'tır. 

Biz bir ülkede yaşıyoruz ve onu yurt olarak adlandırıyoruz ve bu yurdu seviyoruz. Ama bizim nefret ettiğimiz husus, Parti Merkez Komitesi'nin faşistoid 


kabinesinin bu ülkeyi pençesi altında bulundurmasıdır. 


Bizim halkımız dünyanın en aç ve hakkı en çok iğnenmiş bir halkıdır. Bizim tutsaklığımız tutsaklıkların en katısı ve en büyüğüdür; bizim ordumuz orduların en güçlüsü ve en saldırganıdır; bizim hükümetimiz en acımasız.ve en gaddar bir hükümettir ve bizim ülkemizin politikası dünya için en büyük bir tehlike teşkil ediyor. i 

Buna inanmıyor musunuz? Öyleyse komünistlere tasvip alkışları tutunuz! Sizlerin harim-i ismetinize yönelik Sovyet roketlerine tebessüm yağdırmaya devam ediniz! Bırakın, komünistler muzaffer olsun; kızıl bayraklar Washington'un 


Londra'nın, Paris'in ve Bonn'un semalarında dalgalansın! 


Gezegenimizin tamamının komünist bir dünya 


olmasını isteyin! Böylece komünizmin ne demek olduğunu vi cümle âlem tanıyacaktır! Ve bundan sonra komünizmin: * sonunun başlangıcı başlayacaktır. O zaman bütün dünya . * 


kızıl hummaya karşı muafiyet kazanacak ve şifa bulacaktır! 


Fakat biz ikaz ediyoruz: Bu büyük felaketten dünya - 


nüfusunun ancak yarısı kalacaktır, belkide daha azı. 
Tabiatıyla bu tarzda kurban vermeyi ve böyle bir reçetenin" tatbikini kat'iyen istemezsiniz. Bizler de buna 


karşıyız. Fakat biz hür dünyanın kendisini komünizme 3 


adım adım teslim etmesini görmek istemiyoruz. 
Evet, bizler heyecanlı düşünüyoruz, hürriyetler belki de 


yüksek o politikanın safsatalarıdır, ama biz “ 


samimiyiz; obiz her ikimiz de şâiriz ve ölüme çok 


yakınız. Fakat bizden başka Mordwin ve Perm bölgesi 


kamplarında, Wladimir Tutsaklar Zindanı'nda binlerce diğer siyasi mahkümlar açlıktan, sefaletten eriyip tükeni- 


yorlar. Bizden başka, ülkede 250 milyon hakkı çiğnenmiş. 


ve bahtsız insan daha yaşamaktadır, keza aynı şekilde Doğu Avrupa'da milyonlarca diğerleri. (Biz Çin'in milyarhk nüfusunu kan deryası ve kül yığını haline getirmek için tetikte bekleyen Sovyet panzerleri ve roketleri hakkında konuşmuyoruz.) 

Biz biliyoruz ki Batı, özellikle son yıllarda bizim için çok şey yaptı ve hâlâ da yapıyor (hem politik tutuklular, hem de vatandaşlarımız için). Bütün bunlara müteşekkiriz. 
Fakat bizler daha çok, hem de pek daha çok şeyler yapılabileceğine kaniyiz. Biz Amerika'nın veya bir başka ülkenin halaskâr askerinin bizi kurtarmasını rica etmiyoruz —bu saçmalık olur—, bu yüzden birbirimize düşman oluruz. Ama biz daha geniş kapsamlı ve daha devamlı bir yardım bekliyoruz. Bu mümkündür ve üstelik de zaruridir. 
Bizim mecburi çalışma kampımızın adresi: 

S.S.C.B., Krasnoyarskij krai, Ujarskij raion, st. Gromadskaja, UP-288/16 Nizameddin Ş. Ahmetoğlu 
Wladimir M. Michalenko 


SAYFA3 


MOSKOVADAN NAKLEN 
YAYIN VE UŞAKLIĞIN 


MANTIĞI 


MEHMED MENGÜÇ 
YENİGÜN 


Türkiye'de münteşir Politika gazetesinde Moskova'dan 


, naklen yayın devam ediyor. 


Sovyetler'in Afganistan'ı işgal etmediğini bi akis yardım için orada bulunduğunu yazıp duruyor. Biz de Rusya'nın muhabbetle sarılışının çşıkılığın- dan havasız kalanların bu anti-faşist, anti-feodal harekete dayanamayıp kalpten gittiklerine bayağı inanmaya başladık. 2 Ocak 1980 tarihli Politika'yı okuyanlar sabrın ve tahammülün şahikasına çıktık deseler mübalağa etmiş sayılmazlar. : 

Sabrınıza ve affınıza Sığınarak birinci sahifedeki şu satırları okuyalım: 

“Emperyalist ülkeler ve gericilik son günlerda Afganistan halkına ve demokratik hükümetine karşı çılgınca saldırılarda bulunuyorlar. Bu çevreler Afganistan kükümetinin 5 
Aralık 1978'de imzalanan Sovyet - Afganistan dostluk anlaşmasına dayanarak ısrarla Sovyetler Birliği'nden istediği ekonomik politik, manevi ve acil yardım. saldırılarına gerekçe olarak kullanıyorlar.” 

Hangi Afganistan halkı? 


- çAfganistan halkı çoluk çocuk, “genç ihtiyar, Sovyet ordusu ile 


çarpışıyor! Hangi demokratik hükümet! Bir plebisit yapılsa ülkedeki Sovyet ordusu dışın-. 
da kaç kişi bu hükümet için rey verir? Demokratik hükümet değil darbe hükümetidir bu... 
Sovyetler'in desteğinde vatanını. Rus'a peşkeş çeken hükümet! 

Okumaya devam: ; 

“Amin, Taraki'ye' karş 


.- komployu uygulayan, yöneti: 


mi gasbeden, ülkede diktatörlük düzeni kuran ve kendi- 


sine karşı olan herkesi yok: 


eden kişidir. Amin soruşturma 


ve duruşmasız olarak binlerce: » 


namuslu suçsuz Afganlı aydınınıdin adamını ve emekçisini yok ederken A.B.D. neredeydi” * 

Bu komplo yeni bir şey 


İ- midir? Davut Han'ın Zakir 


Han'ı devirişinde destek oldunuz. Davut Han ülkeyi Ruslara yavaş yavaş teslim etti. 
Ordunun subaylarını eğitmek için Rusya'ya gönderdi. Onlar orada çok güzel eğitildiler (!) 
Rusya'ya uşak olmayı öğrendiler. O komünist subayların desteği ile Taraki yoldaşınız 


devrim ve komployu birarada». 


düzenledi. Davut'u sarayında: 


çoluk çocuğu ile öldürdünüz: ! 


Bir anda 12.000 Afganlı'yı boğazladınız. Taraki'nin resmi putları her yere asıldı. Zaman geçti Afgan müslüman gerillaları dağlara çıktı. Rusçu hükümete kan kusturmaya başladı. Hafif buldunuz Taraki'yi. Amin bir komplo daha düzenledi. Taraki'nin resimleri aşağı indi. Bir gün 'sonra “hain” oldu, ihanet ettiği için idam edildi... Bunu da siz yoldaşlar söylediniz, utanmadan! Emin (Amin) Dahiliye Nezareti'nin kapısında Taraki'yi zalim olarak ilan etti ve öldürülen 12.000 müslüman'ın ismini ilan etti. Aynı Kruşçef 


gibi... Kruşçef de Stalin'i zalim olarak ilan edip işkenceye uğ: ratılan ve öldürülen 10 milyon insanı açıklamıştı. İnsan kasaplığı komünist olmanın bir hususiyetidir. Bir de birbirini yemek, put indirip put koymak, resim indirip resim koymak, düşen her zalimi Amerikan ajanı ilan etmek. Bir gün evvel anti-emperyalist savaşımın yiğit yoldaşı bir gün sonra faşist, Amerikancı... Nedense bol miktarda uşak, hain yetiştiren bir ideolojik bünyeye sahipsiniz. Bu küfürleri birbirinize ediyorsunuz. Emin de başa geçince Taraki'den daha sert, aynı Stalin demiştiniz... 
Afgan milletinin Stalin'i diye alkışlamıştınız. Şimdi o da zalim, Amerikancı oldu. Madem Amerikancıyd: ne diye Afganistan'ın Kennedy'si diye ilan etmediniz? Bu tashih-i isim size çok pahalıya maloluyor. “Din adamlarını imha ettiği” için Emin'i suçlayamazsınız. Komünistlerin ilk hedefidir “din”. Gerici kabul ettiğiniz ve ilk fırsatta onu safdışı bıraktığınız din'i ve 


müntesiplerini müdafaaya kalk- 


mak yüzsüzlüktür. Taraki de 
Emin de aynı suçu işlediler. 
Çünkü ikisi de komünistti!.. 
“Afganistan halkının haklı tepkisi bu diktatörlüğe son verdi” sözü... Afganistan haikının haklı tepkisi size ve kuklalara karşı. Afgan halkı elde si ah size karşı çırpışıyor. 
Bu da Aydın Engin isimli yazarın döktürdükleri: “Emperyalizmin suratında tokat gibi patlayan iki örnekle pekiştirmek istiyoruz bu yargımızı. İlkin İran :(...) halk devirdi, yiğit İran halkı devirdi Pehlevi hanedanının kanlı sultasını. “Bir örnek -daha (...) 
Afganistan. : N 
Afganistan'da son yönetim değişikliği yeryüzünde hangi 


güçlerin çıkarınadır, hangisi- . 


nin çıkarına aykırıdır: Budur soru.” 

Kesinlikle taraflıyız, dünya sosyalist sisteminden uluslararası işçi sınıfı hareketinden ve 


ulusal kurtuluş hareketinden. 


yana kesinlikle tarafız. 

Mızmız . yakınılara, küçük burjuva entellektüel gevezeliklere karnımız tok. 

. Kazanan halklar olacak (...) 
Gerisi gericilik değilse cehalettir. Savaşımız gericiliğe olduğu kadar: cehalete de karşı...” 
(Politika, 2.1.1980 sh. 5). 

1. Emperyalizmin suratına iki tokat patlamıştır, doğru!.. 
Birincisi İran'da Batı emperyalizmine müslüman İran halkının tokatıdır. Lider Humeyni ve sokaklarda şehadete koşan tekbir getiren milyonlarca çarşaflı kadın, sakallı genç müslüman İran halkının eseri... 

İkincisi, Afganistan'da müslüman Afgan halkının Rus emperyalizmine vurduğu tokattır. Taraki, Emin uşaklarını tam tepelemişken imdadına 
Rus efendileriniz yetişti. Senin yiğit dediğin İran halkına yigitliği veren “İnanç” şimdi kapıkulluğunu yaptığın Rus'un karşısında... Bunlar da yiğit 


Afgan halkı! Tekbirler getirerek şehadete koşuyor. 
“Kesinlikle taraflıyız” sözünüz doğrudur. Tarafsınız! 


Rus'un, Moskof'un yanında- 


sınız. Zalimden yanasınız “Mu- 


.ini zalimin dünyada erbab-ı 


denâettir” Afganistan'da işçi sınıfı yok! Çünkü sanayii yok. 
Bir tabii gaz çıkıyor onu da Rusya'ya bağlamışlar. Rusya kuruşla alıyer, lirayla peyklerine 10 misli fiyata satıyor. 
Ne güzel sömürüsüz dünya değil mi? Afganistan'da tutacağınız üç şeyden yani sosyalizm, işçi sınıfı, ulusal kurtuluş hareketi'nden sadece sosyalist bir avuç burjuva entellektüeli ile Rus ordusu var tutabileceğiniz. 

“İşçi sınıfı yok, “ulusal kurtuluş hareketi” de, yiğit Afgan müslümas, nalkının dinsiz Rus ordusuna karşı verdigidir. Orada da efendiriz Ruslan tutmak zorundasınız. E/- bette kazanan halklar olacak, müslüman - mazlum halklar. 
“Savaşımız gericiliğe olduğu kadar cehalete de karşı” lâfınzda muhatap kendiniz olmalı... Gericilik ne merem şey bilmiyoruz, mânası karnınızda gizli... Ama cekaletle savaş edemezsiniz, çünkü bizatihi cehaletin sembolüsünüz, Af- 


. ganistan'da işçi sınıfı olmadı- 


ğını bilemeyecek kadar! Yani geçtik bizi tanımanızı kendi literatürünüzden, kavramlarınızdan haberiniz yok. Serapa cehalet ve de hıyanet!.. 

Bu da aynı gazetenin bir başka yazarının döktürdükleri: 

“Afganistan Demokratik Cumhuriyet Hükümeti Sovyetler Birliği'nden ivedi olarak politik, moral, ekonomik ve askerel yardım istedi. Afganistan'ın bu isteği devrimin kazanımlarını savunmak ve ayrıca güvenliği sağlamak amacını taşıyor...” 

Askeri anladık da'bu moral yardımı ne oluyor? Bolşoy bâlesi mi? 

“Türkiye işçi sınıfı halkımız Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin ulusal demokratik devrimi utkuya ulaştırmak için giriştiği savaşımı var gücüyle destekliyor, destekleyecektir. 
28 Aralık eylemi ile Afganistan 
da emperyalizme güçlü bir darbe indiriyor. 

Bizden selam olsun Afgan devrimcilerine.. Bizden selam olsun tüm Afganistan halkına. 
Bizden selâm olsun enternasyonalist dayanışmanın en büyük kalesi Sovyetler Birliği” ne...” (Politika, Özlem Özgür, sh. 4) 

Tamam oldu! Bu bir itirafı zünüb veya itiraf-ı hıyanet... 
Demek ki Sovyetçi, Rusçu, Moskofçusunuz, bununla da utanmadan övünüyorsunuz ha! 
Uşaklığınızı gizlemeye de gerek yok artık âr-ı namus şişesini taşa çalıp gidiyorsunuz. “Afganistan'da emperyalizm'e güçlü bir darbe iniyor” lafınız inşaallah Sovyet emperyalizmine müteveccih olacaktır. Ama şu anda inen çocukların, kadınların, sakatların, ihtiyarların meskün olduğu (er kişilerin gerilla harbi için terkettiği) köylerin tepesine inen NAPALM bombalarıdır. 

Tükürün milleti alçakça 

vuran darbelere 

Tükürün onlara alkış 

dağıtan kahpelere 


OR amm öm m mamak a 


i i 
; 
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İSLAMİ HAREKETTE ÜSLUP 


DAVETE TESİR EDEN İÇ VE DIŞ AMİLLER 


İlk davet çekirdeğinin bir veya birden fazla şahıstan teşekkül ettiğini daha önce söylemiştik. Bu bölümde ise “Bir veya birden fazla kişinin oluşturduğu bu iki çeşit davet çekirdeğinin birbirinden ayırıp üstün kılan mümeyyiz vasıflar acaba nelerdir?” 
sualine cevap arayacağız. 

. TEK ŞAHISLI HAREKETLER 

İlk olarak işaret edelim ki, tek bir fertle başlayan bir harekette üstün bir çalışma disiplinin bulunacağı aşikardır. Çünkü bu ferdin etrafında ve onun cazibesiyle teşekkül eden (Oluşan) ilk cemmaat-kendisine talebe mesabesinde olacakları için-fikir ve 


düzenli harekette tam bir uyum, 


dikkat ve sağlamlık teşekkül edecektir. Zira hareket ettiren kuvvet tek bir noktadan doğmuş olacağı gibi talimatlar da tek bir zihnin ahenkli çizgilerinden neşet edecektir. 

İkinci mümeyyiz vasıf da, tek bir ferdle başlayan bir hareketle, iş ve fikirde açıklık olması, hataları gidermede kolaylık bulunması ve devamlı çalışmanın büyük bir seyir takip etmesidir. i 
ÇOK ŞAHISLI'HAREKET MERKEZLERİ 

Bununla beraber ilk nüve tek bir 


şahıstan teşekkül ettiği zaman onun. 


yokluğunda, bütün çalışmalar sona erebilir. Burada hemen işaret edelim ki nüvenin birden çok şahıstan teşekkül etmesi halinde bu tehlike (Çalışmanın akamete uğrama tehlikesi) söz konusu olmaz. Ayrıca bu durumda, maddi ve manevi her türlü işkenceye mukavemet etmek imkanları da daha çok mevcut olur. Davet nüvesi, birden çok şahıstan teşekkül etmiş bir hareketin bariz bir vasfı da, bu hareketi, çizilen ' stratejisinden döndürüp saptırmanın zorluğudur. 
Çünkü herhangi bir işin, cereyan ediş meselesinde bir şahsı ikna etmek, bir çok şahsı ikna etmekten daha kolaydır. Bu sebepledir ki, yeryüzünde faaliyet gösteren İslami hareketlere baktığımız zamanki temelde. aynı gibidirler - Bu hareketlerin tek bir şahsa istinat etmediğini görmekteyiz. 


İnşaallah bu İslami hareketler, 


Allah'ın kuvvet ve yardımıyla, O'nun hükmünü arz üzerinde tatbik etme gayesine ulaşacaklardır. 

DAVETE TESİR EDEN AMİLLER 

Davet gelişme yolunda devam ederken kendisine bir takım mecburi ve ihtiyari amiller de tesir ederler. 

Bu müessir amiller iki kısma ayrılır. 


a) İç Amiller, b) Dış Amiller 
Davetin muvaffakiyetine tesiri olan: ; 


A) İÇ AMİLLER ŞUNLARDIR: 


1-. DAVETÇİLERİN DURUMU: 
(Ciddi bir davet hareketinde en mühim unsur ve amildir.) Umumiyetle davetçiler arasında, davayı kuvvetlendirici, kitleleri uyandırıcı, mücahit kimseler yanında ayrıca, mensuplarını gayrete getiren, fikri seviyelerini yükseltmeye ve davetçilerin sayılarını arttırmaya çalışan fikir adamları bulunur. Bu ve benzeri vasıflara sahip davetçilere malik olmak bir davet hareketi için bir çok eşyi halletmek demektir. Davetçiler içerisinde bir 


. kenarda oturup da bulundukları 


yerden davet çalışmalarına intizar edenler ve sadece direktif vermekle yetinenler de bulunur ki, davet hareketi için bunların çalışması tembellikten öte büyük bir değer ifade etmez. Açıkça görülmektedir ki, davetçilerin kabiliyet, maharet ve çalışması, davetin muvaffak olması ve arzu €dilen gayeye ulaşması için en mühim dayanaklardan birisi olmaktadır. O halde ciddi bir davet hareketi için, ciddi davetçiler yetiştirmek gerekmektedir. 

2.İDARE ETME VE KUMANDA 

Davete muhatap olan topluluğun mesele ve ihtiyaçlarını tesbit ederek, başlangıçtan itibaren davet çalışmalarında müessir olan meseleleri ve sonraki amil ve olayları bilmek ve gerekli tedbirleri almak; davetin sınırlarını, hikmetine uygun bir şekilde, çizmek, davet çalışmalarında daima akl-ı selim ve basiretle hareket ederek, davetle ilgili görüş ve faaliyetleri kontrole almak, davetin idaresine ve bu idarenin müessiriyetine bağlıdır. Bir idare için bu sayılanlar tercihi zaruri olan sıfatlardandır. Bu ve benzeri işlerde idarenin başarı derecesi, davetin gayesine ulaşmasın- da da müessir bir amildir. 

3-TEŞKİLAT 

Davetin varlığının en mümeyyiz vasıflarından birisi de, toplu ve teşkilatlı çalışma bütünlüğüdür. Bununla söylemek istediğimiz, bütün davat vasıtalarının tek bir hedefe yönelik çalıştırılmasının gerekli olduğudur. Büyük bir dikkat göstermeden bunu sağlamak ise (Herhangi) bir teşkilat için mümkün değildir. 

Bir teşkilat için dikkatli olmaktan maksad da, tebliğ ve icra (Uygulama) çalışmaları hakkında istişare ile bu- 


HASAN-UL BENNA'DAN 


SEÇMELER 


* Şer'i veakli bakışların ayrı daireeri vardır. Birbirine karışmazlar. Biri diğerinin kat'i 


sözünün aksini söyleyemez. 


Esasen ilmi iakikatler şer'i kaidelerle çatışmazlar. 

* Şeradei geiiren ve amelde bulunan kimseyi, bir hatalı fikri veya günahı yüzünden tekfir edemeyiz. Ancak, ke lime-i küfür söylerse, nassları reddederse, Kur'ânı yanlış tef- - sir ederse veya küfürden başka 


o tevili olmayan bir iş yaparsa, 


kâfir olur. 


* İlim talebesi olan müslüman içtihad derecesine varana kadar tahsilinedevam eder. 


* Esaslarda olmayan anlaşmazlık, dinde ayrılıklar meydana getirmemeli, husumet ve buğza sebep olmamalıdır. 
Farklı içtinad olunan hususlar, vaassup, gösterilmemek şartı ilegörüşülebilir. i 

*x Amel ve tatbikata sebep olmayacak nazari meselelerle uzun boylu uğraşmak menedilmiştir. Bazı ayetlerin manala- 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nun neticelerine bir emir ve komuta zinciri içerisinde uyma (İtaatta bulunma) da, davetin esaslarıyla teşkilatın idaresi arasında sıkı bir insicamın bulunmasıdır. Davet esaslarıyla teşkilatın idaresinde bu uyum sağlanmadığı takdirde davet işi ferdi çalışmalara inhisar eder ki, bununla mevcut düzenin en küçük bir esasını dahi değiştirmek mümkün olamaz. 
4.FİKİR: 

(Davet ve tebliği çalışmalarının yapılaca. alanlardaki temel  görüşer) 

Her büyük ve ciddi dava, insanlar kendinden uzaklaşmasınlar diye çok itina gösterir. Ayrıca insanlara nüfuz ederek onları kendisine bağlamak için de büyük bir emek sarfeder. Çünkü bunu yapamadığı takdirde her an çözülüp dağılabilir. 

Bütün bunlar İslami davet hedeflerin yayılıp genişlemesi bakımından düşünülecek meselelerdir. Bu itibarladır ki, bir kısım insanların dinden daha müteber addettikleri geleneklerine çatmak, davetten nefret etmelerine ve ona düşman kesilmelerine sebep olur. 

Bu ise insanların kötü (Cahili) bir hayat içinde yaşamaları neticesini doğurur. 

Öyle, ise tebliğ işinde anlayış ve müsamaha nasıl zaruri ise, tebliği yapılan fikir maddelerini seçişte de aynı anlayış ve müsamahayı göstermek o derece zaruridir. 


AX4# 


(b)DAVETTE HARİCİ (DIŞ) 
tesir ve amiller 


(5 madde halinde görüleceklerdir. ) 

Tt Burada ilk akla gelen şey, tebliğe muhatap insanların mevcut idare ile ilişkilerinin nasıl olduğudur. 

Eğer bu insanların mevcut idareye karşı itimatları büyük ölçüde sarsılmış ise ve mevcut kanunlara karşı saygıları tamamen yok olmuş bulunuyorsa, o takdirde onların mevcut kötü düzeni değiştirme çalışmalarına katılmaları, son derece de kolay olur. Bunun aksi de i variddir. 

2- İkinci olarak akla gelen, kitlelerin teşkilat ve partilerle olan münasebetlerinin niteliğidir. Partiler karşısında kitlelerin durumu, daveti kabul edip etmemede çok müessir bir amildir. 


rına dalmak —ki ilim onlara yeişemedi— ve Eshâb-ı Kiramı derecelendirip ihtilaflar- dan bahıseimek yasaktır. 

* Allaiv'ı zikreimeyi-ve Tevnidi, imanın en başı bil. Müteşâbih ayetleri tevilsiz kabul et. 
* Dinde eksiklik veya fazlalık olarak bid'ât sapıklıktır. Onları eoriadan kaldır. Fakat onlarla mücadeleyi en iyi veen uygun yolla yap ki, daha kötüsüne sebep olmayasın. 

* Yalnız, dikkat ei. Fakihlerin iniilaf etmesi dolayısı ile dinde meydana çıkan fazlalık veya eksiklikler böyle değildir. 
*x Kerâmet haktır ve Allah'ın ikramıdır. Salihleri ve vdileri sev mek ibadettir. Fakat onlar diri iken zarar veya faydaya kaadir değillerdi; -nerde kaldı ki ölünce olsunlar. 

* Sünnete uygun olmak şartıyla kabir ziyareti meşrudur. 


Mesala herhangi bir gayri İslami Partiye bağlanıp destek veren öyle bölgeler vardır ki, oralardaspartilerin müessir olamadığı bölgelerin aksiner İslami davet çok yavaş yürür. 

3- Üçüncü olarak hakim siyasi iktidarın baskısı söz konusudur: 

Hakim siyasi sultanın zulümleri davet karşısındaki durumlarına nisbetle, kitleler, üzerinde birbirlerine zıt iki çeşit tesir meydana getirir. 
Mezkur zulüm idaresinin baskıları bir taraftan mahkum olma korkusuyla kitleleri davet lehinde çalışmadan uzaklaştırırken, diğer yandan da idareyi iktidardan uzaklaştırma çalışmalarını fikren ve kalben desteklemeye iter, Çünkü onların davet için çalışmaktan korkmaları, davetin kendilerine tesir etmemesini gerektirmez. Bilakis bunun tam tersi bir neticeyi doğurur. Bu suretle de siyasi baskı ve zorlamalar onları davet lehinde süratle kesin bir kanaate ulaştırdığı gibi, rejimin ajanlarının gözlerinden uzaklaştıkları anda da, davet için çalışanları destekleyici yapar. : 

5- Fikri Boşluklar: 

İnsanların hareketleri ve gidişleri üzerinde fikirlerin çok büyük bir tesiri vardır. 

Bundan dolayı sefihlikleri sebebiyle düşmanlık kusanların fikir alanlarına hakim olmak muhtelif fikri vasatlar (Ortamlar) da İslami anlayışı yaymak için sağlam fikirleri ortaya koymak büyük bir zarurettir. 

5 -Örfler. 

Hakim örflerden öyleleri vardır ki, faidelidir, onlardan öyle bir bölüm de vardır ki, zararlı ve gerileticidir. 

Geri bırakılan örflerin. gücünü kırmak kendilerine besienen saygıyı ve insanlar üzerindeki tesirleri azaltmak, onlara karşı seçkin kişilerin devamlı surette meydan okumasıyla mümkün olabilir. 

Geri bırakan geleneklerle mücadele de.tedrici bir yol takip edilirse onları yıkmak çok daha kolay bir şekilde mümkün olabilir. : 

Netice olarak diyebiliriz ki, İslami davat çalışmalarına iştirak edenler, yukarıda sayılan iç ve dış amillerle dünyanın ahvalini nazarı itibara alarak kendi davet üslüplarını tesbit etmelidirler. (1) 


(1) Bu yazı, El-Eman dergisinde çıkan ve aynı konuyu işleyen bir makaleden ilham alınarak, tercüme-telif şeklinde yazılmıştır. EH 


SAYFA 


Fakat kabri taşlarla örtmek, yükselimek, kabre el sürmek ve mum dikmek, kabirdekilere seslenmek, onlardan istekte bulunmak ve Allah'dan başkasının adına yem etmek gibi halleri terk etme: ir. 

* Allaha, m 'iluklarından birini vasıta kılarak dua etmek meselesi, esasa “it bir husus değildir. (Mesde “ilan vedinin yüzü suyu hü: etine beni affeı, demek gibi...) 

* Şeriate ai mefhumlara verilen mahalli v: örfi isimler, aslı değiştirmez. “*ncak bu tabirlerin neyi ifade ettikleri ve hududu tayin olunmalıdır. 
(Türkiyede salai'a namaz, 


.savm'a oruç, vudü'a abdest 


denmesi gibi). 

* Iman, amelin esasıdır. Kalbin amedi ise azaların amelinden mühimdir. | kisini beraberce yap. 


& 
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MİSYONERLER VE BUGÜNKÜ 


ENELLİKLE çok geçmekte olan misyon, misyoner, misyonerlik 


“ mefhumlarının (kavramlarının) kısaca 


bir açıklamasını yaparak konuma girmek istiyorum. 

Misyon, bir kimseye bir şey yapmak için verilen özel göreve denir. Bu görev siyasi olabileceği gibi, dini de olabilir. Her devletin yabancı ülkelerde bulundurduğu, siyasi görev yapan elçilikler, konsolosluklar v.s. o devletin siyasi misyonlarıdırlar. Dini görev alan rahip. vada papazlar da dini misyonu bulunan kişilerdir. 

Misyoner, iç ve dış misyonlarda görev alan rahip, papaz, din adamına veya bir düşünceye, bir ülkeye kendini adayan ve bunu yapmaya çalışan kimselere denir. Misyonerlerin yaptıkları işlere de misyonerlik adı verilir. Bizde ve genellikle dünyada yalnız Hıristiyan dinini yayma görevini yüklenenlere misyoner adı veri!- miştir. Katolik ve protestan misyonerleri gibi. Ancak, katolikler muhtelif tarikatler biçiminde organize olarak (Cizvitler, Kapüsenler, Sen Benua v.s. 
gibi) bu görevlerini Papazlığa bağlı kalarak yaparlar. Fakat, Fransa menşeli olan katolik tarikatlerinin diğer hedefleri de, çalıştıkları yabancı ülkelerde Fransa'nın ve Fransızların menfaatlerine hizmet etmektir. Diğer taraftan Amerikan, İngiliz, Alman protestan misyonerleri de kendi ülkelerinin iktisadi ve siyasi emellerinin tahakkukuna hizmet ederler. 


MİSYONERLERİN GAYELERİ 


Osmanlı İmparatorluğunun her tarafına yayılmış bulunan ve örümcek ağı gibi ağlarını kurmuş bulunan, sıhhi, hayri, ilmi ve tebliğ heyetleri biçimlerinde çalışan doktor, hemşire, hayırsever, öğretmen, Vâizlik gibi hizmetler yüklenen katolik ve protestan misyonerlerinin gayelerini şöyle özetlemek mümkündür: 

1. Türk-İslâm kültürünü ve bu kültürün insanını dejenere etmek. 

2. Osmanlı teb'ası olan Hıristiyan unsurlarında, Osmanlılardan ayrı millet oldukları şuurunu uyandırmak ve onları müstakil milletler haline getirerek Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak. 

3. Hıristiyan unsurların Müslüman Osmanlılar içinde erimelerine ve dinlerini unutmalarına mani olmak. 

4. Osmanlı teb'ası Müslümanlar arasında ırk, dil, tarih, edebiyat, folklor ve vatan parçası ayrılıkları koyarak, müşterek dindeki tatbikat ve anlayış farklarını derinleştirerek, mahalli, ayrı kültürler varetmek ve bu yolla (Osmanlı o İmparatorluğunu mümkün olduğu kadar küçültmek. 

Buraya kadar saydığımız gayeler 

misyonerlerin yıkıcı olan faaliyet sahalarıdır. Ve bu gayelerin tahakkukunda misyonerler başarılı olmuşlardır. 
. 5. Açtıkları kolejlerde, Osmanlı İmparatorluğunun ve daha sonra Cumhuriyet Türkiyesinin kilit noktalarında istikbalde görev alacak öğrencilerin kulaklarında kendi telkinlerini devamlı taze tutmak suretiyle Türkiye'nin kaderine daima hakim olmak. 

6. Dejenere edilen kültürün boşlukta kalan insanlarına Hıristiyanlığı tebliğ ve telkin ederek, Hıristiyanlığı yayma gayreti içine girmek. 

Bu iki maddede ifade edilen görevler misyonerlerin yapıcı görevleidir. Onlar, bu maddelerin tahakkukunda da gerekli neticeleri istihsal giyniğlerdir. 

- Misyonerlerin > yıkıcı: xe kendi 


ç “yararlarına olan'yapıcı faaliyetlerine 


maruz kalan milletler ve bu milletlerin idarecilerinin gözleri ve kulakları daima Avrupa'dadır. Yada daha genel bir ifadeyle Batı'dadır. Batı'da görü- 


TÜRKİYE GERÇEKLERİ 


Nahid DİNÇER 
Eğitimci, emekli Milli E gitim Müdürü 


len herşey, Batı'dan gelecek olan her 


ses, artık bunlar için, hakikatin. 


kendisi olur. Bu kabil milletler düşünce hürriyetlerini kaybetmişlerdir. Onların her konuda hocaları Batılılardır. 


TÜRKİYE'NİN VE TÜRKLERİN 
DURUMU: 


Fakat Türkiye ve Türkler için olay bu anlatılanlardan da daha ileri bir durum arzetmektedir. Batının Türklerle yaptığı mücadele, Türkleri yok- etmek mücadelesidir. Misyoner, L. 
Brown şöyle dua etmektedir: “Allah cebbar kudretinin kılıcıyla Türkleri mahveder.” 

Başka bir misyoner de şöyle diyor: “Türkiye'nin kuvveti nihai olarak kırılıp da son Müslüman hükümeti düştüğü zaman bütün Müslüman milletlerin cismani ahvaline tesir etmek çok muhtemeldir. O zaman İslâmlar arasında İsa'nın incilini vaz'etme zamanı gelecek... Hayatın ışığı ve dünyanın yegâne kurtarıcısı olan İsa'ya döneceklerdir.” 

Misyonerin gözünde, daha genel bir ifadeyle Batılı için, İslâm ülkeleri- ne hâkim olmak ve onları sömürmek daha sonra da, İslâmları Hıristiyanlaştırmak için, İslâmiyetin cismani gücü durumunda olan Osmanlı İmparatorluğu'nun (Türklerin) hayatına son vermek gerekiyordu. Asırlarca Batı (Rusya ve Amerika da dahil) misyonerlik yoluyla, siyasi teşebbüsler ve silahlı mücadele ile, Haçlı seferleriyle daima Osmanlı İmparatorluğunu yıkmak için çalışmıştır. 

Rahip Samuel Zwemer, 2 Ağustos 
1911 tarihinde yazdığı mektupta: 
“Müslümanlar arasında doğan siyasi bölünme, Avrupa medeniyetinin gayelerine zemin hazırlayacaktır. Siyasi bakımdan Müslümanlar şüphesiz gerilemektedirler ve çok kısa zamanda İslâmiyet, Avrupa telleriyle örülü bir medeniyet çemberine alınacaktır” diyordu. 

Gene Rahip Zwemer, 21 Ocak 
1911 tarihinde Hindistan'ın Laknaw 
şehrinde yapılmış olan Protestan Misyonerleri Kongresi'nde, Türkiye'- deki siyasi inkılâpların (1908 inkilâbını kastediyor) vuku bulmasından, istibdadın yıkılmasından ve Sultan Abdülhamid Han'ın Selânik'te hapsedilmesinden dolayı Allaha şükretmiştir. 

Aynı kongrede Rahip Nelson sunduğu tebliğde, Sultan Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmesinden sonra, İslâmi hareketin pek zayıflamış oldugunu belirtmişti. ; 

Rahip Young ise, İslâmiyetin sonunda inzivaya çekileceği ve Hıristiyanlığın önünde kaybolup gideceği hükmüne varıyordu. 

Böyle bir neticeye varılabilmesi için de misyonerlerin olmasını istedikleri şeylerin tohumları Osmanlı İmparatorluğu'nun o devrinde atılıyordu. Hatta bir kısmı atılmıştı bile. 
Osmanlı kalmak siyasetini sürdüren ve bazı İslâmi müesseselerde ıslahat yapan İttihatçılar, aynı. zamanda yenilikçi idiler. İttihatçılardaki bu yenilikçilik ve eskiyi muhafaza tezadından misyonerlerin istifade etmesi lazım geldiğini misyoner, Steward Crowford dile getiriyordu. 

- Rahip Wilson ise tebliğinde, Batı 


eğitimi sayesinde Osmanlılarda İslâ- © «mi .bağların çözüleceğine kesinlikle 


inandığını ortaya koyuyordu. 

Fakat bütün bunlardan daha önemli olan Alman misyonerlik Başkanının sunduğu rapora göre, Haç ile 


Hilâl arasındaki mücadele ateşi ne uzak ülkelerde ne de Asya ve Afrika'daki Batı sömürgelerinde tutuş maktadır. Bu mücadele ateşi İslâmiyetin güç aldığı yerdedir ve Asya ve Afrika'daki mücadele de bu tek yerden körüklenmektedir. Bu yer, bütün İslim milletlerinin yüzlerinin çevrili bulunduğu Hilâfet merkezi İSTANBUL'dur. O halde, misyonerlik faaliyetlerini yürütenlere düşen vazife, bütün mücadele gayretlerini İslâm dünyasının KALBİ OLAN BU BAŞKENTE (İSTANBUL'A) yöneltmekten ibarettir. z 

Aslında Osmanlı İmparatorluğu'- ndaki misyonerlik faaliyetleri tetkik edildiğinde, katolik ve protestan bütün misyoner faaliyetlerinin merkezi ve beyni İstanbul olmuştur. 
Bugün de anarşinin en güçlü olduğu yer Ankara olduğu gibi. 

Hıristiyanlar yukarıdan beri saydığımız gaye ve faaliyetlerinde maalesef başarıya ulaşmışlardır. Osmanlı teb'ası Hıristiyanların ve Müslümanların hepsine küçük küçük devletler kurma imkanını Batı Hıristiyanlığı sağlamıştır. İslâmın silahlı gücü olan Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, fakat Osmanlılardan Batının tesiri ile ayrılan Müslümanlar, Batının sömürgesi olmuşlar, Rahip Samuel Zwemer' in ifadesiyle Avrupa telleriyle örülü bir medeniyet çemberi içine alınmışlardır. 

İslâm-Türk kültürünün eğitim ve öğretim kuruluşları 1924 ve sonraki yıllarda tamamen tasfiye edilmiş, Rahip Wilson'un Müslümanlar arasısındaki İslâmi bağları çözeceğine 


kesinlikle inandığı, Batı eğitim sistemi Türkiye'ye hakim olmuştur. 

Alman misyonerleri Başkanının raporunda ifade edilen mücadele, İslâm aleminin kalbi ve bütün Müslümanlarının gözlerini. diktikleri yer olan Hilâfet ve İslâm kültürünün merkezi (Odak noktası) olan İstanbul'da yapılmıştır. Ne yazık ki, Halifeliğin 1924 yılında ilga edilmesi, İstanbul'u Hilâfet merkezi ve Türk-İslâm kültürünün merkezi olma durumundan çıkarmıştır. Bunu gerçekleştirmekle, Batı âleminin ve misyonerlerin istek ve arzularının tahakkukunu maalesef kendi elimizle . sağlamış olduk. 


BUGÜNKÜ DURUM: 


, Bugün de Türkiye'de, Osmanlı İmparatorluğuna 19. asırda oynanan oyun sahneye konmuştur. Bir kısım Türkiye Müslümanlarını, ırk ayrımını ortaya koyarak ve tahrik ederek, Türkiye'yi bir kere daha küçültmek istiyorlar, Batılının hazırladığı bu senaryoda rol alan bazı bölücü muhterisler, Türkiye bütünlüğünden koptukları gün, Ermenilerin esareti altına gireceklerini, 1071'den evvelki esir duruma getirileceklerini ve tarihten silineceklerini hiç hatırlarına getirmemektedirler. Dün Türkleri, İngilizlerle işbirliği yapmak suretiyle arkadan harçerleyen Filistinlilerin bugünkü çocukları ve torunları, vatansız kalmışlardır. Yakın tarihin bu acı gerçeğini gözönüne almayan, istikbalde kendilerini yok edecek olan, Ermeni, Yunan, Rum ve diğer dış güçlerle işbirliği yapan, kendi ihtiraslarından başka hiçbir şey düşünmeyen bölücü gafiller, en azından vatansız kaldıkları takdirde, Filistinliler gibi sığınacak bir ülke dahi bulamayacaklardır. 


Osman Sâbit EYMİRLİOĞLU 


Konya Y.İ. Enstitüsü emekli Fransızca öğretmeni 


Fransa'nın Lille şehrindeki üniversitede edebiyat 


öğrenimi yapmakta 


iken tanıdığı bir Türk gencinin 


yardımıyle Müslümanlığı kabul ettikten sonra, başından örtüsünü çıkarmayan, kalabalık plâjlarda denize girmeyen, bütün israrlara rağmen ağzına içki koymayan, son derece sade giyinen ve beş vakit namazını kılan Anny Frence adındaki Fransız hanımın “Madem ki Müslüman'ım, 


dinimin gerektirdiği 


her şeyi harfiyyen yapmalıyım 


dediğini gazetelerde okuduktan sonra, iman konusunda küçük bir araştırma yaptım. BLI buraya sıralıyo- 


rum. 


“Göklerin ve yerin e yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gidip gelişinde, akılları tam (vicdanları temiz) olanlar için âyetler (hikmetler) vardır. Onlar ki ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken hep Allah'ı anarlar ve göklerle yerin yaratılışını düşünürler: Rabbimiz, derler, bunu Sen boş yere yaratmadın; münezzehsin! Bizi ateş “azabından koru.” (Alli İmran Süresi: 190-192) 


Yukarıdaki âyetler Peygamberimizi çok duygulandırmıştır. Eşi Hz. Ayşe bunu şöyle anlatmıştır: “....Abdest aldı. Sonra namaza durarak Kur'an okudu. Okudukça 


ağlıyordu... 


Göz yaşlarından yerler ıslanmıştı. Derken 


sabah namazı için Bilâl gelmiş ve onun ağladığını görmüştü. Hayret içinde kalarak: “Ya Resulallah dedi. 


Cenab-ı Hak ileri 


geri bütün kusurlarını bağışlamayı 


vaadetmiş olduğu halde ağlıyor musun? Hz. Peygamber cevap verdi: “Allah'ın şükreden bir kulu olmıyayım mı?” Ve ilâve etti: “Nasıl ağlamıyayım ki bu gece (göklerin ve yerin 


yaratılışında...) : âyeti düşünmiyene 


nazi, :oklü.. Onu. okuyup. da 


yazılar olsun.”. 


Görülüyor ki Peygamberimiz bu âyeti çok okumuş, anlamı üzerinde çok düşünmüş ve Allah'ın yüce hikmeti karşısında heyecanlanarak ağlamıştı. İşte iman budur. 


ye 


Rasulullah'ın ev sahibi, İstanbul'un aziz misâfiri 
EBU EYYUB'UN 
RİVAYETLERİNDEN 


l 5 e aa) per 
AŞA AA EY, 


ğe se akal) ne ayı le 
Aşağıdaki kaynaklarda nakledildiğine göre Davud b.Ebi Salihdediki: 

Bir.gün Mervan; yüzünü Rasülüllah'ın kabr-i şerifinin taşına koymuş bir kişiyi gördü ve yakasından tuttu ve: -Ne yaptığını sanıyorsun? dedi. Adam başını. çevirince birde ne görsün Ebü Eyyüb (el-Ensâri) değil mi? (Ebü Eyyub) Şöyle dedi: 


-Evet, ne yaptığımı biliyorum. Ben taşa değil, 


Rasüllüllah'a (şikâyete). geldim. Çünkü Rasullüllah'ı şöyle buyururken duymuştum: 

“-Din (işlerin)i ehil olanlar üstlendi mi din. için kaygılanma; ancak ehil olmayanlar din (işlerin)i tedvire başladılar mı din için ne kadar endişelensen, ağlasan yeridir....” (1) 

YÖNETİM SORUMLULUĞU 


Tarih, yetenekli-yeteneksiz .sayısız yöneticinin ve 


bunların sorumlu oldukları olayların şahidi ve arşividir. Bu . 


arşivde, yöneticileri uyarma usüllerinin çeşitliliği ve devir devir. değiştiği, bazan açık ve sert, bazan nükteli ve yumuşak fakat mutlaka yapılmış olduğu görülmektedir. 

Bu gerçek, İslâm tarihinde daha bir özellik, dikkat, incelik ve terkedilmezlik kazanmıştır. Hadisimiz Medine Vâlisi Mervan b. Hakem'i, Ebü Eyyüb el-Ensâri'nin ciddi bir ikazını belgelemekte ve değişmeyen bir gerçeği, ehliyetsiz yöneticilerin topluma vereceği büyük zararların kaçınılmazlığını gözler önüne sermektedir. Özellikle İslâm gibi, din-dünya ayrılığı kabul etmeyen; her olayın dini bir yönünün ve kiymet hükmünün varlığını getirmiş bir dinin mensuplarının idaresini üstlenen yöneticilerin yönetim sonuçlarının ister-istemez İslâm'ı vehâkimiyetinidoğrudan ilgilendireceği için ayrıca ve daha özel bir önem arzetmektedir. 

Hadisimizde; uyarmayı, gerekçe yapmak gibi değişik bir usülün uygulanmasını görmekteyiz. Ebü Eyyub el-Ensârı, vâli Mervan'a yapmak istediği ikazı, kendisi ikazı gerektiren bir şekle bürünerek ve canlı bir şekilde yapabilmenin yolunu Rasulullah'ın kabri şeriflerine yüz sürerek sergilemektedir. Kendisine bu tür davrariamayacağı ikazında bulunan Mervan b. Hakem'e: “Ben taşa müracaat etmiyorum. Rasulüllah'a müracaat ediyorum. O'nun tavsiyesini tutuyorum; çünkü O, ehil olmayanların din işlerini tedvire başladığı zaman din için ne kadar ağlarsanız yeridir...” buyurmuştur, derken; “o günlere geldik, çünkü sen başmızdasın...” demeye getiriyor ve Mervan'ı Rasulüllah'ın hadisiyle ciddi şekilde uyarıyordu. 

Usülün canlılığı, ikazın ciddiliği ve ağırlığı ortadadır. 
Biz bu vesile ile “din ü devlet” ve “Mülk ü millet” hizmetinin çağ içinde gerektirdiği ehliyet'i iktisab edip etmediğine bakmadan, aşırı bir cesaret ya da üst seviyede imkanlara kavuşma arzusuyla bu hizmetlere talip olanların temelde ehliyet şartına sahip olmayı yeğlemeleri gereğini vurgulamak istiyoruz. 

Görünen odur ki, memleketimizde devlet işlerinden ayrıldığı iddia edilen din hizmetleri ehliyetli elemanlara yeterince sahip değildir. Bu hizmetlerin çoğu namzedleri, “ilmi olgunluk” yerine, başka ve kolay yolları denemekte ısrarlı gözükmektedirler. Böylece, tüm imkanlarla İslâm'a yabancılaştırılmaya çalışılan insanımıza, İslâm, görevlileri tarafından da yeterince aktarılmamaktadır. “Yapılması gereken”in değil, “yapılan”ın (o “davet” kabul edilmesi bekler ekte, hatta bu türlü günlük davranışların gerçek “cihac olarak benimsenmesi istenmektedir. 

Oysa,İslâm'ı mes'ele edinenlerin, öncelikle, üstlendikleri dini görevlerin ve işgal ettikleri kürsilerin, minberlerin, mihrabların yeterli kişileri olmayı gerçek cihad bilmeleri zarureti ortadadır. Hz. Peygamber bir hadisinde, “Allah yaptığı işi mükemmel yapanı sever” buyurmaktadır. Bu, istesek de istemesek de böyledir. 

Cehalet ve taassub iç aydınlığına, gönül sâfiyetine, niyet ulviyetine meydan vermemekte;suçlama, bölme, parçalama ve peşin çıkarlara zebun olma sonuçlarına götürmektedir. Bu görünümden öncelikle her kademede din hizmeti verenlerin - uzaklaşması,, cemaat görüntüsünün düzelmesinin de ilk adımı olacaktır. 

Toplumun takınacağı tavır, ancak kendi içinde gerekli kıvama erişmiş hizmet ehlini etkileyemez. Yoksa, iddia edilenin aksine uygulamalardan kurtulmanın yolu yoktur... 

İman-ilim ve ihlas ile amel 

Gerisi lâf u güzaf vede ham hayal... 


(1) Ahmed b. Hanbel, Müsned V, 422; Hakim, Müstedrek, 


IV, 515; Taberâni, el-Mu'cemu'i-kebir, cüz, li, 273a (Tpk. 
Sry. Mz. Ktp, A. 465) 


ve 
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İNSANIN YARADILIŞ 
GAYESİ NEDİR? 


Rıdvan NİZAMOĞLU 


ER canlı gibi, insanoğlu 
,Milda doğar, büyür ve ölür. 
İnsana doğarken de, ölürken de bunu isteyip istemediği sorulmaz. Sadece bu iki hadise arasındakinden —ömründen — 


. bunu nerede ve nasıl tüketti- 


ğinden hesaba çekilir. Vazifesini yapıp yapmadığından sorulur. Diğer bir tabirle yaratılış gayesine uygun yaşayıp yaşamadığının hesabı istenir. 


İşte bu gaye nedir? 


Hepimizce malumdur ki, mükellef bir insanın, dünyaya beyhude geldiğine inanması mümkün değildir. Kainatta hiçbir şey —bir zerre dahi— boş yere, lüzumsuz ve gayesiz olarak yaratılmamıştır. 

Hele insan asla başıboş değildir. Bilakis “nimetler külfetler mukabilidir ” esasına gö“ re, maddeten ve manen en güzel. bir şekilde yaratılmış olan insanın, diğer canlılardan daha farklı mükellefiyetler deruhte etmesi gerekli değil midir? Kaldı ki insan; sadece diğer yaratıklardan daha mükemmel halkedilmekle bırakılmamış; ay'ı, güneş'i ve bütün feza alemi ile birlikte, yerin derinliklerindeki en küçük ma- den zerresine kadar bütün mevcudat, insan için yaratılmış ve onun emrine amade kılınmıştır. Rüzgâr ve bulutun, ay ile güneş'in faaliyetleri.... 


& 1 
nehir ve okyanusların mevcudiyeti insan içindir, eşref-i 


mahlükat içindir. Bu ne maz- 
Kaç türlü nimete 


hariyettir?!.. 
nailiyettir?!.. 


»* RÜMCEĞE bile mukaddes vazife verilen bu alem- de, böyle yaradılışa sahip insanın vazifeden âzâde olmasına imkân var mıdır? Cevabımız “hayır” olduğuna göre, öyle ise insanın vazifesi 
— gaye-i hilkati — nedir? 
Sorunun cevabını mevcu- 


datın haliki Allah'in (C.C:)* 


kelâmından verelim. Mealen: 
“Ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” İşte insanın yaratılışgayesi, mes'uliyetinin ve bütün harekâtının özeti budur. 
Allah'a kulluk... Bu ne demektir? Bununla ne anlaşılmalıdır? 

İnsanın doğumu ile ölümü arasındaki ömür kitabına insanın vazifeleri açısından baktığımızda başlıca şu bölümleri 'görürüz: İnsanın kendi şahsına karşı vazifeleri... Ebeveyn ve aile muhiti başta olmak üzere 


ı diğer bütün inSanlara (ve canlı- 


lara) karşı vazifeleri... Nihayet Allah'a karşı vazifeleri... Bütün bu vazifeler hakkında Allah-ü Azimuşşan'ın muhtelif emirleri, nehiyleri vardır. Al lah'a kulluk ise, O'nun bütün emirlerine yapışma ve nehiylerinden kaçınma demek olduğuna göre, şu halde insanın bütün harekâtını ihata eden bütün bu vazifeleri hakkıyla ifa etmesi, Allah'a kulluktur. Diğer ifadeyle, Rabbimizin emir ve yasakları bütün hayata (ömrün her dakika ve hatta saniyesine) ve her türlü harekâta (en ufak bir işe dahi) şamil olduğundan, yaşayışının her anında, her ne 


kadar O'nu görmüyorsa da,: 


O'nun kendisini daima gördügünü unutmayarak, O'nun rı- 


zası üzere bulunmak, Allah'a kulluktur. Beşerin kurtuluşu bundadır. İki cihan saadeti ancak bununladır. 

Öyle ise, bu kulluğun gerektirdiği vecibeleri, zikrettigimiz üç temel vazifeyi esas alarak bazı misallerle açıklamakta fayda vardır: 

4 X Xi 

Nefsimiz. hakkında, bedenimizi hastalıklardan; tehlikelerden; ruhumuzu âfât-ı batınyyeden Allah'ın emrettiği şekilde korumalıyız. Maddi - manevi--varlığımızı tehlikeye “sokacak içki, kumar, zina v.s. 
gibi her türlü felaketten, fikri sapıklıklardan o sakınmalıyız. 
İşte bu gibi prensiplere uymak, nefsimize karşı vazifelerimiz- den olup, bunların ifası Allah'a itaattir. 

Ailevi hayatta; ebeveyn rızasına, diğer aile efradının hukukuna dikkat ve itina gösterınemiz; daima merhamet ve adaletle muameleye. hassasiyetle riayet etmemiz gerekir. 
Bunlar ailevi vazifeler olup ifası Allah'a itaattir. - 

İçtimai hayatta; önce komşu hukukuna, bilahare diğer bütün insanlara karşı vazifelerimizi müdrik olmalı, her türlü münasabât-ı dünyeviye- de hak ve adaletten asla ayrılmamalıyız. Kul hakkı mevzuunu iyi idrak etmeli, Allah rızasına giden yolun buradan muhakkak geçtiğini beynimize oyma yazıyla nakşetmeliyiz. 

Bilhassa içtimai münasebetlerde, suistimaller, haksızlıklar, rüşvetçilik ve dolandırıcılıklar; ticari hayattaki yalancılık ve sahtekârlıklar gibi illetlerden... zulmün önlenememesi gibi felâketlerden yakamızı kurtaramadığımız; doğrulukla muamele etmediğimiz; 
her hakkı hak sahibine vermediğimiz, emaneti ehline tevdi etmediğimiz müddetçe ön safta da namaz kılsak; seccadeyi eskitip, tesbihi çürütsek; gözyaşlarından yüzümüzde oluklar açılsa yine de felâha giden yolda olmadığımızı bilmeliyiz. 

Ve şunu unutmamalıyız ki, adalet mülkün temeli, hukuk da içtimai kâinatın adeta cazibe-i arz kanunudur. Bunlara 


riayet kalktı mı, cemiyet sar- 


sılır. Bu sarsıntıdan ise kuru ağaçlar da, yaş ağaçlar da yıkılabilir. Gülistan kabristana dönebilir. Hakların zayi olması ferd için de cemiyet için de en büyük felaketlerdendir. Çünkü bu takdirde zulüm doğar, anarşi çıkar, huzur ve sükun kaçar, neticede cemiyet batar... 

Bütün bu hususiyetlerine binaendir ki, hak ve adalete hususi ehemmiyet vermeli, bunlarda da mutlaka Hakk'ın rızasına uygun hareket etmeliyiz. Bunlar da diğer insanlara karşı vazifelerimizdendir. 
Bu vazifelerin ifası ise Allah'a itaattir. 

Ve nihayet bundan başka bir de Halikımıza ibadet etmenin zevkine varıp, O'nun huzurunda secde etmemiz; namaz, oruç gibi ibadetlerle sırf O'na karşı vazifelerimizi ifa etmemiz de, şüphesiz doğrudan doğruya Allaha karşı vazifelerimizdir ve tabiatiyle ifası O'nun emirlerine itaattir. 

İşte bütün bu —tferdi, içtimai, hususi— emirlerine itaat, Allah'a kulluk payesi ve bu da beşerin hilkat gayesidir. 

Onu görüyormuş gibi kulluğun adıdır ihsan... Allah emirlerine itaatle olalım tam İslâm... Bundadır insanlık için sulh ve selâm... 
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Şeriat İslam'dır. Bu sebeple. O, hayatının her anıve safhasında fikir söz ve fiil olarak müslümanın gündemindedir. Ancak zaman zaman Şeri- 


at, inanmayanlarca da gündeme: 


getirilmektedir. 


Yaşadığımız günler içerisinde şeriatımızın sakındırılmak için. tekrar gündeme getirildiği cümlenin malumudur. 


Bu sebeple biz de onu! tervic etmek, için bir kez daha gündeme getirelim.: 


Şeriat; Allah'ın koyduğu, inanılmasını ve vaşanılmasını emir buyurduğu İtikadi, içtimai, iktisadi, hukuki ve ahlaki kanunların bütünüdür. (0) Yani Şeriat, İslam'dır. 


-Şeriatçı, vazıı Allah olan bu Yüce Şeriat'e bütün varlığıyla inanan ve Şeriat Nizamı'nı yaşamak ve yaşatmak aşkını ruhanda taşıyan insandır. 


İslam ve Şeriat, Mümin ve Şeriatçı eş manalı kelimelerdir. Bu itibarla, İslam Dini'ne iman eden bütün mü'minler şeriatçıdır. Şeriat — İslam bizim Hayat Nizamımızdır. 


Mü'minlerin büyük çoğunluğu bu gerçeği bilmediği içindir ki, İslam Nizamı'na karşı küfründe şuurlu fertler ve guruplar, yukarıda manala- 


rını açıkladığımız şeriat ve şeriatçı | 


kelimelerini kalkan yaparak yüce dinimize saldırmaktadırlar. e Batılla şartlanmış ilmi düşünceden yoksun kafalarında şekillendirdikleri | irtica modelini ve gerici tipini bu mukaddes kelimelerle patentliyerek insanları iğfal etmektedirler. 


Siyonistlerin, misyonerlerin; çeşitli izmlere ve doktrinlere bağlı yerli ve yabancı materyalistlerin oluşturduğu mütecaviz kafirler topluluğu İslam kültüründen yoksun son devir yarı aydın tipini fikri hakimiyetleri altında tutmakta ve onları tanımadıkları şeriatle ve şeriatçı ile tenakuza düşürmekte ve çatıştırmaktadırlar. 


Küfür, yobazlığı, devrimcilik taassubu ve menfaat köleliği sebebiyle am ve gerçekleri tahrif esasına dayanân bu çalışma, şüphesiz şeriat ve şeriatçı düşmanlığı oluşturmakta ve geliştirmektedir. Ancak ciddi bir inceleme yapıldığı zaman görülecektir ki, muarızlarımız durumuna düşürülen yarı aydın zümre aslında Yüce Şeriat'imize ve gerçek şeriatçiye düşman değildirler. Ancak kendilerine şeriat ve şeriatçı şeklinde takdim 


SÜLEYMANİYE 


ARAŞTIRMA / İNCELEME 


Ali Rıza DEMİRCAN 


İŞERİAT GÜNDEMDE 


olunan, şeriatimizin de şiddetle reddettiği irtica modeline ve mutaassıp yobaz örneğine düşmandırlar. 


Fikren ,iğfal edilenlerin, şeriat mefhumundan anladıkları ve çağrışım yaptıkları düzen modelini şöylece çizebiliriz. 

“İlim ve tekniğe karşı tutucu ve karanlık fikirler, tevarus edilen fert ve zümre  istibdadı, kadına hak ve hürriyet tanımayan katı doğmalar, sömürücü kişi ve düzenlere karşı sabrı ve kanaatı öneren öğütler, yakan, yıkan, fikri prangaya vuran ve hürriyeti kısıtlayan: cihad ülküsü, gayr-ı insani ve gayr-ı medeni cezai müeyyideler, sıkıcı ve bunaltıcı dini merasimler, yaşama arzularını Körelten felçli emirler ve yasaklar...” 


Evet, ürkülen, nan, yasaklanan, mahkum edilmek için karşısında saf tutulan ve adına da şeriat denilen ve dedirtilen düzenin muhtevası budur. 


İnsan fıtratı ve hayatın gerçekleri 


- ile çatışan bu tür olumsuz bir düzen 


anlayışının İslam Şeriatı ile ne alâkası vardır? Bir ilgisi olmak şöyle dursun, şeriatimiz, bu ve bu gibi gayr-i tabii hayat felsefeleri ve tatbikatını yürürlükten düşürmek için Rabbimiz tarafından gönderilmiş bir nizamdır. 

Şeriatimizin, itikadi, iktisadi içtimai, hukuki ve ahlâki yapısıyla bir bütün olarak incelendiği zaman açıkça görülecektir ki; - 


ai Şeriatimizde ilim ve tekniğe karşı çıkan karanlık bir tutuculuk yoktur. İlmi, İslam'ın hayatı, mü'minin sevgilisi kılan mutlak bir tekamül anlayışı ve yarışı vardır. 


. 


b— Şeriatimizde, yönetim alanında babadan oğula tevarüs eden ferd ve zümre istibdadı yoktur. Allah'a ve elçisi Hz. Muhammed'e ait olan hakimiyetin halk aracılığı ile temsilini teklif eden, Hak'ka inananlara Hak'ka bağlı kaldıkları sürece iktidar tanıyan, danışma. ve seçim esasına dayalı bir siyasi nizam anlayışı vardır. 


c— Şeriatimizde kadına hak ve hürriyet tanımayan katı doğmalar yoktur. Onu, kız çocuğu, zevce ve ana olarak yücelten, bir cemiyet mimarı olarak değerlendiren ruhi ve 


“fiziki yapısındaki zerafetten ötürü de 


özel bir ilgi ve şefkate lâyık gören düsturlar vardır. 


Evet, şeriatimizde, kadını zevce 


lik ve analık görevinden koparmak, büroda, fabrikada ve reklam işlerinde sömürmek, şehvetperestlere peşkeş çekmek ve çıkarlara alet etmek isteyen zalim fertlere, gerici, ve geriletici düzenlere karşı koruğan , kanunlar vardır. : 


d— Şeriatimizde emperyalist mut- 


lu azınlığın iktisadi düzenlerine bo- * 


yun eğdirici sabrı ve kanaati öğütleyen yasalar yoktur. Zulüm ve sömürü karşısında ibadet aşkıyla kükremeyi, 


kaçınılan suçla- 


İslami muhtevasıyla sosyal adaleti düşebiliyor düşürülebiliyor da büyük 


fiilen gerçekleştirmeyi, ferd olarak da meşru kazançlarla: yetinmeyi emre- den değişmez müeyyideler vardır. 


&— Şerliatimizde yakan; yıkan bir * 


cihad ülküsü. yoktur. Hakk'ı tebliğ etmeyi Batıl'dan  sakındırmayı, en iyiyi, een güzeli ve en doğruyu yaşamayı öğütleyen düsturlar vardır. 


İslam Düzeni ile çelişen, müminlerle çatışan, peşin hükümlerle şartlanmış ilim ve fikir yoksunlarını, toplum yararına durdurmayı ve susturmayı kanunlaştıran ve yapıcı düzenleyici bir cihad vazifesi vardır. 


f— Şeriatimizde gayr-i insani ve gayr-i medeni cezai müeyyideler yoktur. Şahıs ve toplum haklarını, ferdi güveni ve sosyal düzeni anarşist ve zalim fert emellerine yağmalatmayan, suçun cinsine göre cezayı emrettiği için de serapa adalet olan kanunlar vardır. 


— Şeriatimizde donuk dini merasimler yoktur. Aklın, kalbin ve bedenin iştirak ettiği, huzur veren, maddi hayatın yeknesaklığını gideren aşkla, vecdle yüklü: içtimai faydaları büyük ibadetler vardır. 


h —Şeriatimizde hayatın canlılığını gideren ve geleceğe dönük emelleri körelten felçli hayat telakkileri, güç ve girift emirler ve yasaklar yoktur. 


Hayatı sevdiren; yaşama arzularını kuvvetlendiren, var olma aşkını ahirete imanla ebedileştiren bir inanç sistemi ve fıtratla kaynaşan sade, sevimli, kolay, makul ve lüzumlu vecibeler vardır. 


Şimdi düşünüyor ve soruyoruz. 
Gerçek muhtevası ve güzelliği içerisinde tanıdıktan sonra hangi aklı başında düşünebilen insan şeriatimize karşı çıkabilir? 


Şeriatimize karşı çıkmak fıtrata ve tekamüle karşı durmaktır. 


Şeriatimizi yermek lüzumluyu, olumluyu ve saygı değeri yermektir. 

...Ve gerçek şeriatçi nasıl benimsenmez ve sevilmez ki o, en üstün insan örneğidir. Çünkü; 


Şeiatçı Hak'dan yanadır. 
— Şeriatçı ilimden ve tekamülden yanadır. ; # 


— Şeriatçı güzel ahlaktan, sevgi- İ , den adaletten, merhametten, afdan ve sulhdan yanadır. 


> —Şeriatçı toplümdan; sosyal adaletten yanadır. 

Öz ifadeyle, Şeriatçı, Şeriat'ten yanadır. 


Mukaddes 


Şeriat, bu kadar yüce, şeriatçı bu derece saygıdeğerdir de niçin ve neden anlaşılamıyor, kabul edilemi- 


“yoruz. 


İman ve ahlâk buhranı içerisinde kıvranan nesillerimiz en verimsiz hatta en zararlı düzenlerin ardına 


çoğunluğu ile Mukaddes Şeriat'e sine açamıyor, rahmet kaynağı şeriatçiye neden yâr olamıyor? 


Gerçeğin bilgisinden yoksun yetiştirildikleri, devamlı ve düzenli bir şekilde aldatıldıkları için inançta ve gayede şeriatle, yaşantıda şeriatçı ile kaynaşamayan zümreler bir derece ma'zurdurlar. Ancak, bu uğurda asgari arzu ve hareketi göstermedikleri için de şüphesiz birinci derecede mesuldürler. Fakat şeriatlerini tanıtamayan ve gerçek bir şeriatçı olmanın örneğini veremeyen şeriatçılar mes'ul değil midir? Pek tabiidir ki sorumludur. Ancak bu mesuliyeti ruhunda duyan, omuzlarında taşıyan hakiki şeriatçi nerede? 


Yalnız Hakk'a yâr olan, güzele sevdalanan, doğruyu arzulayan, çıkarları uğrunda batıla esir olmayan şeriatçı nerede? 


Muarızlarına şefkatle bakan, yardımla yanaşan ve onlara yüce fikirlerin ve: muhteşem eserlerin sahibi olarak üstün olan şeriatçı nerede? 


Erişilmez üstünlükle hayat kanunlarını ihtiva ederi Aziz Şeriat'i, Kurân ve Sünnet bilgisinden yoksun cahil şeriatçi nasıl tanıtabilir? 


Pek Züzl olan Şeriat'i,: O'nun güzellikleriyle donanamıyan çirkin şeriatçi nasıl temsil edebilir? 


Şeriat İslam'dır, Şeriatçi Mü'mindir. Bizler şeriatçıyız. Şeriatımız en mükemmel hayat nizamıdır. Çünkü O, alemlerin Rabbinin nizamıdır. 


Şeriatimizi öğrenelim. O'nu yaşayalım. Çevremize hakiki bir şeriatçı olarak misal olalım. ; 


Mü'mini “Hakk'a esir insan” (2) olarak tarif eden Peygamberimizin şahsında bütün inananları İslam Şeriat'ine uymaya çağıran ayet anlamlarıyla konumuzu bitiriyorum: 


(©“(Emirleri ve yasaklarını uygulamam için) seni din konusunda bir şeriatin üzerinde görevli kıldık. Artık o (Şeriatin kanunları) nâ uy. (Hak şeriatı gerçek muhtevası ile) bilmezlerin arzularına (Öğütledikleri düsturlara ve düzenlere) uyma. Çünkü Allah'a ve Peygamberine muhalefetle (Şeriat'e karşı çıkanlar yok mu?) Onlar dünya ve Ahiret'te en aşağılık olan zümreler içindedirler.”) (3) 


1) Kurtübi. El-Camiu li Ahkâmil- Kur'ân, Kahire 1967, cüz 16, sh. 163. 

2) Mantahab-ü Kenzül-Ummal,ciltl,sh.9I. 

3) Casiye, 18, Mücadele 20. 


- SEBİL e SAYI :210.. 


Milâdi 1979 yılının son günleri, hicri 1400'ün başlangıcıydı. Bu günler, İslâm dünyasındaki gerginliklerin de patlama noktasına yaklaştığına şahit oldu. Şimdi bütün dünya, müslümanların hicri 1300 yılına, yani yüzyıl öncesine kadar yaşadıkları kültüre, sahip oldukları inanca veniden ve topluca dönüp dönmeyecekleri konusunda ciddi kaygılar içinde. Dünyanın yönetimini elinde tuttuklarını sanan süper güçler, müslümanların tarihi şahsiyetine kavuşmaması, yani İslâmi özellikleri taşıyan bir cemaata ve devlete sahip olamaması için köklü tedbirler almaya çalışıyorlar. ABD bu yüzden hırçın, SSCB bu yüzden kötü rolüne bürünmüş. 


Macaristan'a, Çekoslavakya'ya yaptığı müdahalelerden daha uzun, uzadıkça da daha bir azgınlaşan, birbiri ardından yeni piyonlarını öne sürmeyi, yeni operasyonlar denemeyi gerekli kılan bir tutumla Afganistan'a yüklenen Sovyetler, öncekilerden çok başka kaygılar içindedir. 


Afganlı müslümanlardaki şuurun, hakimiyeti altındaki müslümanlara geçeceğinden ürkmektedir. Pakistan ve daha sonra da İran'da kırılan nüfuzunun öteki halkı müslüman ülkelere de örnek olacağından korktuğu için Amerika bu kadar hırçınlaşmıştır. Bunca yıl milletlerarası hukuku ihlâl ettiğini unutarak, apaçık casusluk yapan elçilik görevlilerini tutukladığı için İran'a ve Afganistan'a indirdiği otuz bin asker için Sovyetlere sert bir dille karşı çıkmaktadır. 


Halbuki Sovyetler, yalnız 79'un sonlarında indirdiği otuz bin askerle değil, iki kere yaptığı, yahut yaptırdığı hükümet darbesi ve “askeri müşavir” sıfatıyla gönderdiği yirmi bin askerle bir yıldan beri Afganıstan'a müdahale etmekteydi. 


Ama maksat, bu son davranışıyla Amerika'nın maksadı, Sovyetler'in bir başka devletin bağımsızlığına müdahalesini kınamak değil, nüfuzunun kırılmasını istemediği halkı müslüman ülkelerde itibarını kurtarmaktır. Bir bakıma danışıklı dövüştür bu son gösteriler, “kırmızı telefon”u kullanmalar.... 


© Gerçekten de etkisini göstermiştir Amerika'- nin tutumu. 


Çok daha-önce irak ve Suudi Arabistan'ın imzaladıkları “karşılıklı savunma paktı”, Sedat'ın açıkça Humeyni'ye karşı olduğunu belirtmesi, Türkiye'nin elçilik görevlilerini Tahran'dan kalkan bir uçakla yurda getirmesi, Kuveyt'in ve Suriye'nin kendince tedbirler almaya çalışmaları, Amerika'nın halkı müslüman ülkelerde de “çirkin” bir yüze bürünmesinden ötürü idi. Yani bu ülkelerin devlet başkanları, yönetimi elinde bulunduran çevreler, İdi Amin'den Kaddafi'ye, ondan Ziya ül-Hakk'a sıçrayan İslâmi devlet şuurunun, Humeyni tarafından da ortaya konmasından sonderece rahatsız olmuşlardı. Bu rahatsızlığı yeri geldikçe dışa vurmaktan kendilerini alamıyorlardı. Yeni bir kuruluş adınaİsrail'- le bir araya gelmenin tehlikesizliği pazarlanabilirdi artık. Sedat, Nasır'ın oynadığı bağımsızlık rolünü çoktan terketmiş, İdi Amin susturulmuş, Kaddafi ne dediğini bilmez ve ötekinin kaderine düşmemek için her türlü çılgınlığı yapar hale gelmişti çünkü. 


İran ve Pakistan'da kırılan nüfuzunu, Afganistan'ı sözde savunarak kurtarmak zorunda görüyordu kendini Amerika. Yalta ve Viladivostok gibi yerlerde gizli kapaklı görüşmelerde bölüştükleri nüfuz bölgesi meselesi, tek taraflı çıkmaza girsin istemiyordu. Belli ki Sovyetlerin kendi kadar nüfuz kaybetmemesi, aralarındaki anlaşmayı bozacak bir nitelikteydi. Yani dünya müslümanları; son yıllarda Amerika'ya kızdıkları kadar Rusya'ya da kızmalıydılar. Onun çizmeyi aştığı, resmen hukuku ihlâl ettiği bir günde Sovyet düşmanlığını körüklemeyecekti de ne zaman yapacaktı bu işi? 


Ne yazık ki, günümüz müslümanlarının hayat hakkı ve-geleceği konusunda müslümanlardan çok gayr-i müslimler söz sahibi. Camp David, Bilderberg ve benzeri toplantılarda neler konuşulduğunu, IMF'nin, AET'nin alacağı kararların neler olduğunu kimseler bilmiyor. OPEC ülkeleri- nin petrole yapacağı zammı, kat kat kendilerinin çekeceğini bilmeyen yok ama. Buna rağmen, tavuk bile gelmeyecek yerlere kaz göndermekle meşgul petrol kaynaklarına sahip Ortadoğu ülkeleri. Binlerce müslüman et yüzü görmeden kıt kanaat geçinmeye çalışırken, Suudi Arabistan hacıların kurban etini kum denizine gömmekten fazla bir huzursuzluk duymamaktadır. Yani biz biz olmadığımız için, bizden başka herkes bizim geleceğimizde söz sahibidir. Son yıllara kadar böyle olmustur. 


MUHACİR 


Fakat her zaman “böyle gelmiş böyle gider” denemez. Gitmeyeceği de artık gözle görülecek biçimde ortaya çıkmıştır. Bu yüzden batının haçlı ruhu yeniden hortlamış ve acımasız baskılar, konkunç kıyımlar ve haysiyet kırıcı düzenler peşine düşmüştür. 


Sonuç okolay alınmayacaktır. Üç kıtada hakimiyet kuran ve yıllarca haçlı ruhuna kâbuslar yaşatan hilâl, yeniden burçlara doğru yükseltilmeye başlanmıştır. İşte süper güçleri harekete geçiren, İş birliğine, gizli kapaklı toplantılara zorlayan budur. Bu tehlike onlar için milâdi 70'li yıllarda başladı.80'li yıllarda daha da kararlı biçimde sürecek görünüyor. 


1979'un son günlerinde Afganlı mültecilerin dertlerini, mücahitlerin hangi şartlarda mücadele ettiklerini anlatmaya gelen heyet; “Bütün Afgan halkı muhacir” demişti. Bu beni çok çarpmıştı: “Tasmim tuttuk, kesin zafere kadar savaş! 
Bugünkü Afgarilı'nın tılsımı bu.” Bunlar da öteki kadar çarcıydı: “Ya özgürce yaşamak, yahut ölmek!” İster istemez, İstiklal Savaşı'nın “Ya İstiklâl, ya ölüm!” sloganını hatırlıyor ve benzeri bir zaferi umuyoruz. Ama aklımızda hep son sözleri kalıyor: “Bütün Afgan halkı muhacir” Bu sözle öteki müslümanları düşünüyor, acıyla içimiz burkuluyor. 


Aslında bütün müslümanlar muhacir değil mi? Ya istiklal, ya ölüm diye cepheye koşanlar, savaş bittikten sonra umduklarını bulamadıklarına üstelik başsız da kaldıklarına göre, onlar da kendi topraklarında muhacir değiller mi? Ya Filistinli, Morolu, Eritreli, Senagalli ve benzeri müslümanlar? Daha açık -biçimde, son olarak Afganlıların ortaya koydukları perişanlık içinde bir çeşit muhacirlik yaşamıyorlar mı? Kırım, Azerbeycan ve Türkistan, yıllardan beri bu muhacirliği yaşıyorlar da kimsenin kılı kıpırdamıyor. i 


İnsan hakları beyannamesi, Birleşmiş Milletler kararları müslümanlar için değil, hristiyanlar için geçerli,dense yeridir. Afrika'da ihlal edilen insanlık hakları; zenci-beyaz 'ayrımıyla bir kılıf buluyor ve Amerika'nın kölelik müesseselerini hatırlatıyor. İster istemez üzerine varılamıyor. 
Müslüman halkın hukuku ihlal edilirken, batılıların :umuru olmuyor. Belki seviniyorlar da. 
Beyanat verirlerse, Afganistan için olduğu gibi, mutlaka bir hesap güdülüyor. 


Bütün bunlar olup biterken, dünya dengesin- de İngilizlerin yerini almaya çalışan Çin ise, belki her şeyden çok müslümanlara düşman. 
Bizdeki Çin taraftarlarının Afganistan'ı desteklemelerine bakmayın. Orda Kur'an tercümesi yayınlayan bir Çinli müslümanı boynuna ip takarak sokak sokak dolaştırdıkları nasıl unutulur? Biz, “İlim Çin'de de olsa gidip alınız” diyen bir Peygamber ümmetiyiz. Ama onlar, bütün dinlere afyon gözüyle bakan zalim bir doktrinin temsilcileri. Onlardan ne umabiliriz? 


Öteden beri, dünyayı satranç tahtasına benzetenlerin yaptığı açıklamalara aklım yatmamıştır. Bütün kâinatı kaplayan kader telâkkisine ters bulmuşumdur. Bu yüzden, “dünyanın kaderi benim ellerimde” diyen batılı kafaların,: onlara özenen doğulu despotların eninde sonunda Hitler'in kaderine mahkum olduklarına inanıyorum. 


Olaylara tarih perspektifinden baktığımızda da durum pek farklı değildir. İskender'in, Hannibal'in, Sezar'ın sonu onların da sonudur. 
Yani alt ucu ölümlü dünyadır hakimiyetini sürdürdükleri. Nuşiveran kadar âdil olamazlarsa, şeytana verilen mühletten de faydalanamazlar. O yüzden fazla telâşlı olmaya lüzum yok. Herkes rolünü oynamaya mec: burdur. Haddini aştığı anda da gazab-i ilâhi yakasına yapışır. 


Önemli olan müslümanların kendilerine düşeni yapmasıdır. Bugüne kadar yaşadığımız sürgünün ne zaman farkına varılırsa, o gün zarardan dönülmüştür. Fert fert böyle olan bu uyanış, topluca cemaat şuuruna dönmediği sürece de fazla bir şey ifade etmez. İsrail'e karşı dayanışma amacına yönelik toplantılarda oluşmaya, Siret-i Nebi konferanslarıyla iyice belirginleşmeye başlayan bu şuur, akademik çalışmalardan bürokratik kararlara ve Kur'an ve Sünnet'i esas alan anlaşmalara yönelirse, halkı müslüman ülkelerin devlet olarak da müslümanlaşması sonucunu doğurabilir. Bunun için Hicret'in 15. 
yüzyılında bütün müslümanların bir çeşit muhacirlik yaşadığını farketmeleri ve kendi topraklarında kendilerini şahsiyetli bir toplum yapacak İslâm kaynaklarına dönmeleri gerekir, diyorum... 


Sosyal ve siyasal değerlendirmeleri, yakın tarihimize ait görüş ve eleştirileriyle dikkatleri üzerine çeken Cemil Meriç'in önemli bir tesbiti var. Burda onu anmak, konumuza biraz açıklık getirecektir: Tanzimat'tan beri herkes kendini bir başkası sanma hastalığına düştü... 

Gerçekten de öyle. Bunu yalnız fert planında değil, cemiyet planında da geçerli bir tesbit olarak almak mümkün. Önce biz, sonra da bizi örnek alan öteki müslüman cemaatler, yönetici kadroları ve aydınlarıyla kendilerini batılı olabilir sandılar. Bununla da yetinemeyerek, rejim değişikliğiyle bütün toplumu batılı değerlerle donatabileceklerini umdular. Bu umut öylesine saldırgan ve öylesine kıyıcı hareketlerle yöneltti ki onları, gerçekleştirmeye kalktıkları devrimleri “göstermelik” “biçimsel” ve “üst yapı” devrimler sayabilecek kadroların yetişmesine yolaçtı. Tasfiye ettiklerinin arkasından, kendileri de kısa sürede tasfiye olmak durumuna düştüler. İnönü, bunu bizzat yaşadı. Ötekiler de yaşıyor. 
Durumlarını kurtarmak, ortaya koydukları iğreti yapıyı korumak için, yakın zamana kadar bütün telakkilerine, değer yargıların a karşı oldukları insan topluluklarını sokaklara dökmek istiyorlar. İşin tuhafı, onların sokağa dökmek niyetleri- nin kendilerini kurtarmak amacına matuf vatanseverlik olduğuna inanan zavajlı vatandaşlarımız da sokaklara dökülmeye hazırlanıyorlar. Aslında hastalık iki tarafta daayın: Kendisini bir başkası sanmak... 

Kahrolsun komünistler, tam bağımsız Türkiye,ne Amerika ne Rusya, kahrolsun faşistler gibi sloganların kimlerin işine yaradığını, hangi düzenleri kamufle ettiğini biliyor muyuz? Bunları kartonlara yazıp mitinglere koşmaktan duvarlara yazmaya kadar, çok uzun bir yol katettik on yıldır! Ama bütün bunlara kendimize, ruhumuza. 
dönmek, İslam'ı anlamak çabamızın engelleyicileri olabileceğini hiç aklımıza getirmedik. Yani kitle olarak, kendimizi başkası sanmak hastalığı- nın şaşırtıcı nöbetlerini yaşadık da, bir türlü nasıl bir gurbete-zorlandığımızın farkına varamadık. 


* * * 


Evet; :bütün İslam: 'dünyası bir bakıma muhacir bugün. Hicret'in 1400 yılı, dileyelim bu muhacirliğin herkesçe farkına varılmasına imkan versin. Biliyoruz ki, her hicri yüzyılın başı aynı zamanda bir büyük müceddidi de müjdeler. O müceddid, dinin: asli kaynaklarına bakışımızı yeniler, idrakimizi karartan şeyleri gözümüzde bertaraf eder. Din yeniden asliyetine döner. 
Hicret'in 5. yüzyılında İmam-ı Gazali, 10. yüz yılında da İmam-ı Rabbani geldiler. Birincisi “Hüccet'ül-İslam”, İkincisi de “Müceddid-i Elf-i Sani İkinci bin yılın yenileyicisi” ünvanlarıyla anılıyor. Bu önemli yüzyılın başında da büyük bir müceddidle aydınlatılacağımız müjdelenmiş bir hadis-i şerifte. Onu bekliyoruz, d iyebilecek çalışmalar içinde olalım, 

Ayrıca, bir milyara yakın bir çoğunluğa ulaşan müslümanlar hicret edemeden, edecek bir yer bulamadan muhacirlik yaşıyorsa, bunlatın da kardeş olacağı bir “ensar” olmalı değil mi? Bunu ummak istiyoruz ve bu umudu yeni yeni müslüman olan Avrupalı ve Afrikalı müslümanlar gerçekleştirebilir, diyoruz. Yesrib de çok kısa bir süre içinde müslümanların “medine”si oldu. 
Muhacirin ve ensar kucaklaştıktan sonra Peygamber'in hicreti gerçekleşti. Bunu çahuklaştıracak çalışmalardan sonra umabiliriz tek devlet ve tek vatan rüyasının gerçekleşmesini... 

Peygamber devri, bütün zamanlar ve mekanlar için modelimizdir. Her iyiyi, onun örneğine yaklaştığı ölçüde benimser, her kötüyü de onun devrinde ortaya çıkıp öldürülen yalancı peygambere bağlayabiliriz. Çünkü şeytana mühlet verilmişse,: insandan da lutuf esirgenmemiştir. 
Bu ilahi lütuf ve nasib yüzündendir her yıl binlerce gayr-ı müslimin, mağlup ve mahkum müslümanların safına geçişi. 

İki kere Habeşistan'a, sonra da Yesrib'e hicret eden sahabenin Peygamber'den öğrendikleri “nasihat” görevini ne kadar gerçekleştirebiliyor, Allah'ın adını ne kadar yüceltip uzaklara ulaştırabiliyoruz? Bu mukadder sorunun cevabını hakkıyla veremeden, bir ölçüde olumlu veremeden, ne Hicret'in yorumu yapılabilir, ne de hasbi muhacir rolüne çıkılabilir. Kendi ülkemizde, bütün müslümanların kendi ülkelerinde muhacir olduklarını hatırda tutarak, bir büyük müceddidin gelişine hazırlık olacak “tebliğ” görevimizi başarmakta Allah yardımcımız olsun.. Duamız bu... 


Mustafa 
MİYASOĞLU 


SAYFAS 


SEBİL e SAYI: 210 


HAFTADAN HABER/YORUM 


Rusya'nın saldırganlığı ve Amerika'nın şeytani hesapları 


KABİL'İN ÜZERİNDE KIZIL ŞEMSİYE 


© Babrâk Karmal günlerdir havatta ve devlet Başkanı ! 
Demokratik Afgan Cumhuriyeti'nde büvük başarı 


Babrak Karmal günlerdir hayatta ve devlet başkanı. Bu, Demokratik Afgan Cumhuriyeti'- nde küçümsenecek bir başarı 


değildir. Yirmi aydan beri dev- * 


rim, kendisine karşı savaşanlar kadar, kendisini yapanlar için de aynı ölçüde tehlikeli. 

1978 Nisanında Babrak Karmal, eski Prens Davud rejimini devirip yerine Sovyet taraftarı hükümeti yerleştirenlerin en ön safında yer alıyordu. Nur Muhammed Taraki'den sonra yeni rejimin iki numaralı adamı haline geldi. Üçay sonra Kabil havaalanında bir uçağa bindirilip hiç istemediği halde Prag'a Büyükelçi olarak gönderildi. Bu sürgün hayatını kurtardı. Arkadaşları fiziki olarak tasfiye (! ) edildiler. 
Yakın düşmanı, Halk Partisinden -bu da Sovyet taraftarı- Hafızul- 


lah Emin o sıralar Devlet Başkanı sıfatını taşıyan Taraki'nin gölgesinde rejimin güçlü şahsiyeti haline geliyordu. Taraki'nin devlet başkanlığı sıfatı uzun sürmedi zira 1979 Eylülünde, başkanlık sarayında Emin'in adamları Taraki'nin adamlarına unutulmaz bir yaylım ateşi açtılar. Emin canını merdivenlerden yuvarlanarak kurtardı. 

- Yeni dekor değişimi geçtiğimiz 27 Aralık 1979 Perşembe günü oldu: Sovyetlerin bir doğu ülkesinde hazırda tuttukları Babrak Karmal kendini devlet başkanı ilan ediverdi. Bu, Antonov 
12 ve 2”lerin üç gün içinde 
kesintisiz seferlerle Kabil havaalanına askeri techizat ve gözüyle görenlerin ifadelerine göre, hatırı sayılır miktarlarda piyade indirmeleri sonucu oldu. 


Geçtiğimiz Eylül ayında E- 


- min rejiminin yerleşmesine yar- 


dımcı olan herkes bu rejimin uzun zaman tutunamıyacağını biliyordu. İlk olarak, bu Sovyetlerin hoşuna gitmiyordu. Diğer taraftan rejimin uzlaşmazlığı ülkeyi harap eden içsavaşa, bir çözüm getirilmesine müsaade etmiyordu ve geçtiğimiz Mart ayından beri, mollaların etkisiyle bütün bölgelerin cemaati ayaklanmaya o başlamıştı. Eskiden oldukça geniş bir şekilde bulunan bürokratik ve idari Sovyet varlığı giderek askeri bir şekle büründü. Komşu İran'da muzaffer Hümeyni müslüman dünyaya anti-batıcı bir mesajı yayarken, SSCB de, Afgan'da bir “Kutsal savaşa” muhatap oluyordu. Ve bundan, sert ove hırslı Emin vasıtasıyla kurtulamıyacağı ortadaydı. Herşeyden önce Emin'in kendisinden kurtulması gerekiyordu. Geçen perşembe günü gereken yapıldı. Yeni Devlet başkanı Babrak Karmal bütün dünyaya demokratik hakla saygı göstereceğini ve asilere de siya- 


AVCI VE KÖPEKLERİ 


si bir çözüm arayacağını söz verdi. Fakat geçen hafta başından beri, Sovyetler tarafından Kabil-SSCB arasında tesis edilen hava köprüsü bu “Siyasi çözüm”ün rejimin aslından hiçbir taviz vermemek anlamına geldiğini gösterdi. Moskova, İran olaylarından kendisine has dersi çıkarmıştı. Afganistan uzun bir sınır çizgisi boyunca Sovyet müslüman cumhuriyetleriyle komşudur. Sovyet imparatorluğunun en hassas bölgeleri- ne bu yakınlıkta, mücadeleci bir İslâm'ın yerleşmesi söz konusu olamazdı. Bugün kadar tampon bir devlet olan Afganistan, Sovyet modeli sosyalist bir üfke olmak yolunda. 


Carter, Sovyetlerin Afganistan dağlarında müslümanlara karşı yürüttükleri savaşın etrafında büyük gürültüler kopararak 


ve Sovyetlerin bu işte karşılaşa cakları muhakkak olan güçlüklerden faydalanarak Moskova'ya 


Afgan işgalini pahalı ödetmek kararında. Afganistan'ın durumu Amerikalılar için iyi bir fırsat. 
Zira Kabil'deki siyasi-askeri kargaşa, Amerika'nın ve müttefikle- nin bölgedeki hayati menfaatlerini korumak üzerz 20 yıl içinde Emirlikler'cen Kenya'ya, Suudi Arabistan'dan geçerek Umman ve Somali'ye kadar yerleştirmek istediği askeri üsler'e muhtemel bir karşı çıkmayı önleyecek. İran körfezi, Hind Okyanusu ve hatta Doğu Akdeniz kıyılarındaki devletlerin -veya rejimlerin- Sovyetlerin Afganistan'daki işgalinin boyutlarını bildikleri halde ABD donanmasının ve hava filosunun acil ihtiyaçlarına anlayış göstermemeleri şaşırtıcı olur. 


FRANÇO!IS SCHLOSSER 


"Köpektir zevk alan sayyad-i biinsafa hizmetten” (İnsafsız avcıya hizmetten zevk alan köpektir.) 


Moskof Ayısı Afganistanı, insafsız ve merhametsizce avlamak ve yutmak istiyor. 
Öteden beri sıcak denizlere inmek isteyen tarihi Moskof politikası, bu hedefini gerçekleştirmek için, soğukkanlı ve fakat planlı bir şekilde çalışıyor. Avını yakalamak için pusuya yatıp fırsat kolluyor. Beklediği an gelince de, avının üzerine atlıyor. Sonrası malum... Parçalıyor ve yutuyor. 


Bugüne kadar görünen odur ki, Moskof . 


avcılıktan emsalsiz... Önce tuzak kuruyor. 
Avını kapana kıstırınca da derhal işini bitiriyor. Çırpınıp feryad etmek de kurtulmak için bir faide vermiyor. Gören görmemezlikten, duyan duymamazlıktan geliyor. 


Avcının köpeklerine gelince, sadakatlarına diyecek yok... Amerika Vietnam'a 


müdahale edince, havlamaktan kursakları 


çatlıyordu. Şimdilerde sadakatla hizmet ettikleri insafsız avcı, Afganistanı işgale kalkışınca, ses ve solukları çıkmaz oldu. 
“ Sallamaktan neredeyse kuyrukları düşecek... 


Solumaları ise, insafsız avcının zulmün- den memnun olmalarının ifadesi... “Bab-ı Ali” nin “Bağımsızlık havarileri” kör, sağır 


ve dilsiz oldular... Moskof zulümlerini 


göremiyor (!) mazlumlarını feryadlarını duyamıyor (!) dilsiz (!) oldukalrı için de işgalcileri o lanetliyemiyorlar  (!) o Ayakları tutmaz olduğundan da protesto gösterileri 

için yürüyemiyorlar. (1)... 3 
z Ya kalemşörlere ne olmuş ki... İki satırla Moskofa “Ayıp ettin” bile diyemiyorlar. 
Elleri mi tutmuyor? 

Ey insafsız Moskof avcısının sadık köpekleri... Eğer bu görmezliğiniz, duymazlığınız ve  dilsizliğiniz sun'i ise, eğer kötürümlüğünüz yapmacık ise... Gözleriniz görmez, kulaklarınız duymaz, dilleriniz söylemez olsun. Elleriniz ve ayaklarınız kurusun... 

Buraya kadar işaret ettiklerimiz içimizdeki solak hainlerin, moskof uşaklarının manzarası.... 

Ya dıştakiler? Suriye'deki Nusayri kafiri Hafız-ul Esed küfrünü tekrar teyid ederek, Moskof'dan yana çıktı. Irak'ın 


Saddam Hüseyin'i kımıldamaz... Cezayir 


solu malum: Moskofa el kaldırmaz... Ya . 


Libya'nın Kaddafisi.nerede... Zuhuru anında pek çok müslümanın İslam adına bir şeyler umdğu bu Mısır Firavunu Nasır'ın yetiştirmesinin müslümanlığa - arka çıkması (!) 
nerede... Ezilen halklara yardım elini uzatmakla (!) marufiyeti nerede?... Yok, kurduğu cumhuriyetin ismini verirken bile taklid ettiği Moskof ,başkasını ezerken, bu zulüm olmuyor mu nazarında... Yoksa ona göre Afgan müslümanı, Habeş kafirleri kadar da mı yardıma ve merhamet edilmeye layık görülmüyor?... 

Ancak burada mukadder bir suale 

muhatap olmaya da hazır olmalıyız... Hz. 
Peygamber'in sünnetini bile kabul etmeyen ve sosyalizmi Kur'an'la maskelemek isteyen mahut Libya Hakimi çıkar da derse ki: “Beni hesaba çekeceğinize, Afrikanın filan ülkesindeki solcu kurtuluş örgütüne yardım ettiği halde, Afganistan'ın feryatları karşısında sağırlaşan hükümetlerinizi hesaba çeksenize” 

Ne cevap vereceğiz?.. 

Herhalde “Onlardan da sizden farklı tarafları yok ki....” demekten başka cevap bulamıyacağız... i 


Bize gelince... 

Biz müslümanlar ne yapıyoruz ve ne ile meşgulüz? Moskof ayısı yutmakla, içimizde ve dışımızdaki uşakları da onu alkışlamakla meşgul iken bizler ne haldeyiz. Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek, ızdıraplarına ortak' olmak, hatta yardımlarına koşmak iman borcumuz iken, yaptıklarımız veya yapmadıklarımız nelerdir? 

Sayıları hayli kabarık İslâmcı teşkilâtlar olarak ciddi bir organize ile varlık yokluk mücadelesi veren kardeşlerimize maddi ve mânevi bakımdan destek olacak yardımlar- da bulunabildik mi? 
© Yuttuğu lokmayı hazmettikten sonra yeni bir lokma arayan Moskof'un hedefleri arasında bizlerin de bulunduğumuzu nazarı itibara alarak, moskof ayısını tanıtabildik, yerli uşaklarının maskelerini yırtabildik mi? 

Hepsinden önemlisi aramızda ciddi bir ittihad tesis ederek bütün emperyalist 


güçlere karşı müşterek tavrımızı tesbit etme 


lüzumunu duyabildik mi? 5 

Unutmayalım ki, Moskof ayısı bugün Afganistan'a reva gördüklerini bizim için de düşünmektedir. Bugün onlara yapılan, yarın 
bize yapılmak istenecektir. 3 


Etyopya (Habeşistan) Komünist İhtilâlinin yıldönümü merasiminde yürüyüş yapan askerlerin elinde komünist liderlerin resimleri: Önde Marks, Engels ve Lenin, arkada Kastro ve Brejnev....Öndeki re.min, geçen sayı 1 Mayıs'ta DİSK'in taşıdığının ayni olmasına 1ikkat!... 


BATI BASININDA İSLAM 


Bir Fransız dergisinin Peygamber Efendimizi “yılın adamı” ilan ettiğini gazeteler yazdı. Dergi son sayısının ilk sekiz sayfasını da İslâmiyeti anlatmaya ayırmış. Geçtiğimiz hafta Yeni Devir gazetesi bu yazıları aynen tercüme edip yayınladı. 

Bir müddet aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan meşhur “The Times” ise 1400 Hicri yılı dolayısı ile koyduğu bir yazıda özetle şunları söylüyor: 


“Bu takvimin başlangıcı Peygamber Muhammed'in doğum günü veya Kur'an” ın vahyinin başladığı günler değildir. Bu yılların başlangıcı Peygamber'in Mekke” den Medine'ye göç ettiği yıldır. 

“O yıl, bir İslâm milleti doğmuştur. 
Son yüzyılda İslâm ülkelerinde din. ile devleti birbirinden ayırmaya çalışanlar (Iâikler) başarısız oldular. Son yıllarda İslâm dininin siyasete ve devlete el atması bu bakımdan hiç de şaşırtıcı bir şey değildir. - 

“İslâm cemiyetleri daha çok İslâmlaşmaya doğru gidiyorlar. Bu cemiyetler Allah adına ilâhi kanunlarla idare edilirler. Bu yüzden de Hıristiyan misyonerleri buralarda başarı kazanamazlar ve emperyalizm bu ülkelerden teker teker sökülüp atılmaktadır...” 


il 
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Ahmed Muhtar BÜYÜKÇINA 


() HÜSEYİN AYDIN/KARAHALLI 


SORU-İslamda sakalın hükmü nedir? Sakal duası var mıdır? 

CEVAP- Allah Teala zaman zaman peygamberler göndermiş, . bunlarla dini kurallar göndermiştir. 

Bütün dinlerin geliş gayesini şöyle özetleyebiliriz: 

1- Allah'a hakkile kulluk etmek. 

2- Dünya hayatını huzur içinde yaşamak. 

3- Ahiret saadetini sağlamak. 

4- Ruhi ve ictimai tesirlere kapılarak insanlığından uzaklaşan insanları tekrar insanlığına çevirmek. 

Bahis konumuz olan sakal, dördüncü kısma 


"girse gerektir. Şöyleki: 


Allah Teala insanları en güzel biçimde, en cazibeli şekilde yaratmıştır. : 

Gerçekten biz insanı en güzel . surette 

yarattık.” (1) 
N İnsan, yaratıldığı şekilde kalırsa güzeldir. 
Üzerinde her hangi bir özenti onun asli güzelliğinden uzaklaştırır. : Aynı zamanda hılkati (Yaradılışı) bozmak olur ki, bu da Allah'ın yasak ettiklerindendir. 

“Allah'in yarattığını bozmak kimin haddi- ne...” (2) Magi 

Allah erkekleri sakallı, kadınları tüysüz yaratmıştır. Sakalı traş etmek, Allah'ın yarattığı fıtratı bozmaktır. Hz. Aişe (R.A) der ki; Resulü Ekrem (S.A.V.) ir — 

“On şey fıtrattandır. Bıyıkları (Dudaktaki kırmızılık açığa çıkacak kadar) kesmek, sakalı uzatmak...” . 

Fıtrattandır demek, Allah/ın..yarattığından- dır ve muhafazasile yükümlü olduğumuz şeylerdendir. Demektir. Farkında olmadan da kadınlara özenmektir ki *Hz. Peygamebr kadınlara benzemeye yeltenen erkeklere lanet etmiştir. 

İbni Abbas derki. 

Hz. Peygamber (S.A. V.) erkeklerden kadınlara benzemeye özenenlere, kadınlardan da erkeklere benzemeye özenenlere lanet etti. (3) 

Şafii mezhebine göre sakalı kesmek veya aşırı kısaltmak mekruhtur. 

Hanefi, Maliki ve Habeli mezheplerine göre sakalı kesmek caiz değildir, haramdır. (4) 

Hele sakalını bıraktıkdan sonra, meşru ve 


.makul bir sebep olmadan kesmek, hiç caiz 


olmadığı gibi, çok da garip ve abestir. 


Sakal kemal alametidir. Bu hususta kemalin | 


tamamı, sakalın kemaliyledir. Sakalı kırparak, çenenin altını tıraş edip kuşa çevirmemelidir. 
Gırtlaktan aşağı boyun kısmı traş edilebilir. 

; SAKAL DUASI: 

İslamın ilk zamanlarında sakal *sonradan bırakılmazdı ki, duası olsun. Sakalı gelenler, olduğu gibi bırakırdı. Müşrik ve mecusilerden baska herkes sakallıydı. Hz. Peygamber bir hadisinde 

“Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın. Mecusilere uymayın” buyurmuştur. Zira o zamanlar Müşrikler ve Mecusiler sakallarını traş ediyor, bıyıklarını biırakıyorlardı. (5) 


Sakal duası sonradan ihdas edildiğine göre, yapılması gerekmez. Hayırlı ve mübarek bir şeye başlanıldığı için dua ile başlarsa daha iyi olur. Dua için de hiç bir merasim gerekmez. 
Kendi kendine dua eder. 


SAKALIN BİR ÇOK FAYDALARI VARDIR: 


Sakal insanı daha kamil daha heybetli gösterir. Sağlık bakımından da yararlıdır. Genç ve dinç kalma sebeplerinden biridir. Daha iktidarlı olmayı : sağlar... Beynin antenidir. 
Sakalı olanların dimağı daha sürekli, daha mükemmel çalışır: Sakallı kimseler daha ağır başlı olurlar. Başkalarının saygı ve şefkatini kazanırlar. Sakallılara, yobaz diyenler, onları küçümseyerek gericilikle itham edenler, ismen 


müslüman dahi olsalar yukarıdaki hadisde zikr 


edilenMecusi ruhlu şaşkın kimselerdir. Aklı başında vicdanlı kimseler, dindar dahi olmasa- 


lar, müslüman da olmasalar, sakallılara karşı - 


saygılı ve hürmetkar olurlar. 

Sakalın bahş ettiği şeref ve meziyetlere layık olabilmeleri için sakallılara çok mühim vazifeler düşer: 

Surette göründüğü gibi, ruhen ve ahlakan da olgun mutekamil olmalıdırlar. Bütün hareket ve muamelelerinde doğru ve dürüst olmalıdırlar. Kamil bir müslümana yakışmayan yerlerden ve hareketlerden kaçınmalıdırlar. 
Aksi halde “Melek” simasında “İblis” olurlar. 


Sakallarının . şeretli ve sünnet olması için hareketleri , ibadetlerini, bütün çalışmalarını mutlaka Hz. Peygamber'in sünnetine uydurmalıdırlar.. - i 

Allah Taala tevfikini bize yar etsin, cümlemize hidayet etsin. 


. 


© MEHMED TANRIVERDİ/ ANKARA 


SORU- Toptan ticaret işinde bazı mallar geliyor. İçlerinden kupon çıkıyor. Bu kuponlar biriktirilirse ve gönderilse... Karşılığında gelen paranın hükmü nedir? i 
© CEVAP- Toptan satıcılar reklam için çeşitli yollara baş vururlar. Bunlardan biri de satılan malların bir kısmının içine bilindiği gibi kupon konmasıdır. Karşılığında para veya bir hediye verirler. Bu verilen. şey:. müşteriye hediye sayılır. Hediye ise helaldir. Bunda ne faiz manası vardır, ne kumar, ne de rüşvet. Bir şeyin haram olduğuna kesin delil yoksa, o şey helaldir. Niçin helaldir, diye sorulmaz ve helal olması için delil aranmaz. :Zixa eşyada asıl olan helal olmasıdır. Fakat bir şeye haram denilince haram olduğunu tespit için delil aranır ve niçin haramdır diye sorulur. i 


© İBRAHİM CANTÜRK/MUDURNU-BOLU 


SORU-Karısı :gayri İslami bir kıyafetle dolaşan müslüman erkeğin hükmü nedir? 

“CEVAP- Bu sorunun cevabını 206'ınca 

“sayıda etraflıca açıkladık, oraya bakınız. 

SORU-Falanca adamlar cennete girse, ben onlarla * cennete girmem” diyen imamın arkasında namaz kılınır mı? 

CEVAP- “Falanca adamlar cennete girse ben onlarla cennete girmem” sözü kızgınlıktan kinaye olarak, öfke ile söylenen bir sözdür. 
Bunda hecenneti inkar vardır, ne de cennetten kaçmak. 

ii Bunu söyleyen kimsenin arkasında namaz ılınır. 

Bunu söylemekle günahkar dahi olsa yine arkasında namaz kılınmasına mani olmaz. 
Zira, Hz. Peygamber: “Her iyi ve kötü (Günahkar) kimsenin arkasında namaz kılın” 
(6) buyuruyor. 

Gerçi mümin öfkelenmemelidir. Hoşa gitmeyen, kalb kırıcı sözlerden dilini sakınmalıdır. Hele imam olan kimse daha çok dikkatli olmalıdır. Herkese iyi örnek olmalıdır. İmam cemaatini hoşnu t ettiği kadar, imamlığı ve namazı değer kazanır. 

SORU- “Cennet ve cehennem yoktur, ancak ruhlara eziyet ve lezzet vardır” diyenin hükmü nedir? 

CEVAP-Cennel ve cehennemin inkarı ile ilgili sorur un cevabını 209'uncu sayıda açıkladık. Oraya bakınız. 

“ SORU-“Eğer hüküm ve nizam tesbitini müslüman olmayanlara bırakmışlarsa, namaz da kılsalar müşriktirler” sözünü açıklar mısınız? 

CEVAP-Hüküm ve nizam tesbiti,kanun ve töre tanzimi, her toplumun bu hususlarda mütahassıs alimferi ve hukukçuları tarafından yapılır. . O - 

Hiç bir İslam ülkesinde müslümanlar yukarıdaki işleri müslüman olmayanlara bırakmazlar. Bunun iki sebebi vardır: 

1- Müslümanlar ve İslam memleketi gayri müslimlerle idare edilmezler ki, nizam ve törelerinin tesbit ve tanzimini müslüman olmayanlara bıraksınlar... Çünkü İslam dini müslümanların, dinsizler tarafından idare edilmelerine asla müsaade etmez, ve bu hususta katiyyen müsamaha göstermez. 

Şayet böyle bir felakete duçar olmuşlarsa, her şeyden önce bu zilletten kurtulmaya çalışmalıdırlar. Gerçek hürriyetlerine kavuşuncaya kadar, bütün müslümanlar sorumludurlar. 
Allah müslümanları bu duruma düşürmesin. 
Onları zillet ve esarette yaşatmasın. Eğer düşmüşlerse, onlara yardım etsin. 

Esaretten kurtulmanın da tek yolu çok çalışmak, her yönden yükselmek, her bakımdan kuvvetleşmektir. 

Zafiyet ve mahremiyyet insanı zillete düşürür. Bu hale Allahda razı olmaz. Hz. 
Peygamber (S.A.V.): “Kuvvetli mümin zayıf mümin'den hayırlıdır ve Allah kuvvetli olanı daha çok sever...” (7) buyurmuştur. 


(Devamı 15. Sahifede) 


MİSAFİRHANELER 


Nitekim bizden evvel giden kafilelerden bazıları bu misafirhanelerde kalmışlar. 

Misafirhaneler Suudi Hükümeti tarafından yaptırılmış, 5 
katlı, birbirme bağlı büyük bloklardan meydana gelmiş binalardır.Her katta otuzar kırkar kişilik, iki kat ranzalı birçok odalar vardır. Her türlü hizmet bedavadır. j 

Bu misafirhanelerde, Cidde'de uçak bekleyen veya uçaktan indikten sonra muamelesini bekleyen hacılar dinleniyorlar. 
Kauçuk yataklar, bol miktarda abdest ve duş yerleri vardır. 
Havanın sıcaklığıyla ısınmış bol su her zaman mevcuttur. 
Havanın sıcaklığıyla ısınmış dedik, zira Cidde'de öyle bir sıcakla karşılaştık ki, gece ve gündüz devam eden bu sıcak hava, suları devamlı ısıtmaktadır. 

Cidde'de uçaktan inip, dönüşümüzde tekrar uçağa binip yurda hareket edinceye kadar, Medine-i Münevvere'de geçen kısmen serin geceler hariç, bir ay boyunca devamlı terledik. 

Cidde'de karşılaştığımız durumlardan bahsederken, bizden önce gelmiş kafilelerden birinde gurup başkanı olan Ahmet Muhtar Hocaefendi şunları anlatmıştı: ğ 

“Cidde hava alanında uçaktan inince ilk karşılaştığımı 


- garip manzara, gümrük hammallarının tutumu oldu. Çantala- 


rmızı, paketlerimizi, kırılacak eşya da olsa gelişigüzel ve üstüste atıyorlardı. Hacı adaylarımız haklı olarak kızacakları sırada, kendilerine şu nasihatta bulundum: 

“.Arkadaşlar! Sakın kızmayın. Dikkat edelim, hepimiz imtihandayız. Hac yolunda her zaman dikkat edeceğimiz şeylerden biri-de, karşılaştığımız üzücü hallere âsla kızmadan sabır etmektir. Hac için evimizden çıktıktan, tekrar evimize dönünceye kadar, ibadette sayılırız. O halde kendimizi dalma ibadette bileceğiz. Karşılaştığımız bütün hadise ve olayları, bizi hiddetlendirici her hali, sabırla karşılayacağız. Bütün işlerimizi soğukkanlılıkla halledeceğiz. Öfkelenirsek şeytana yenilmiş oluruz. İbadetimizin değeri düşer. Her an imtihanda olduğumuzu unutmayalım.” ii 
Bu sözler hacılar üzerinde tesirini göstermiş, böylece meydana gelecek tatsız durumları kısmen önleyebil miştik. 


Deniz kenarındaki Mösü misafirhanesinin umumi görünüşü. 


Cidde'de sabah namazını kıldıktan sonra, etrafa dağılan hacılar vazifeliler tarafından toplandı. Eşyalar el arabalarına yükletilerek otobüslerin bulunduğu yere kadar taşındı. Bu iş için hacılardan hiçbir ücret alınmadı. Dinayet İşleri Başkanlığı gereken ücretleri ödedi. 

Otobüslere binip hareket etmemiz epeyce sürdüğü gibi, oldukça huzur bozucu da oldu. Çünkü Cidde'den Mekke'ye gidiş çeşitli muamele ve formaliteleri icap ettirmekteydi. Çok şükür ki bu muameleler de vazifeliler tarafından yapıldı. 

Eğer vazifeli'ler olmasaydı, pasaport muameleleri ve otobüs tutma işini kendimiz yapacak olsaydık, çok yorulurduk veenazbirgünümüz de orada geçerdi. 


YİNE EŞYALAR.... 


si Eşyları otobüslere yerleştirmemiz çok yorucu ve huzur 


bozucu oldu demiştik. Hacı adaylarımız o kadar çok eşya almışlar. ki, gören sanki bir yerden diğer bir yere göç ediyor sanır. Bir kişinin eşyasını ancak iki üç kişi taşıyabilirdi. 

: Cidde'de çok yaşlı, halsiz ve : yalnızsbir hacı hanım Vâlizini açıp da bir torba içinde birkaç kilo soğan çıkarınca şaşırdım. 
Hepimizin ihramlı oluşu eşya taşıma işini daha da zorlaştırıyordu. Hele ihram giymesini bilmeyenler.... 

Bunun zahmet ve cezasını her zaman çektik, hem sadece eşya sahipleri değil; gurupta bulunan bütün hacılar... 


ğ IDEVAMI VAR 


İ 
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- ANLAYIŞ BİRLİĞİ 


Edebiyat ortamımızın görünümü hayli dağınık, Farklı edebiyat anlayışları ve tutumları sebep oluyor bu görünüme. 
Tavır ve anlayış farklılıkları, öyle, yadırganacak bir durum da değil aslında. Ne 


varki. aynı hedefe yönelmiş edebiyat 


kervanlarını, — birbirinden . uzaklaştıran, 

hedefe varmada yolu uzatan içe kapanık 

tutumları anlamak mümkün'değil. 
Önemli olan espri birliği. En bâşta bu 


anlaşılmalı. Aynı .espri uğruna kendini” koymuş olanlar,. ilişkilerinde, tavır ve 


anlayış. farklılıklarını bir yana bırakıp ortak bir tavır ortaya Koyabilmeliler. 
70'ler Türkiyesinin iyice politize ettiği 


müne sokulmuş, adeta bu durum kardeş 


kardeşi, babayı oğulu birbirlerine hasım 


etmiştir.” —. ai 
'BO'lerin Türkiye'si “bu boyutlarını dahada büyüteceğe benzer. 


Dünya ekonomisinin durumu, 1929'lari krizini arattıracak bir görünüm ortaya - 


koyuyor. ,İslam Dünyası Osmanlılardan 


yüzyılın. son çeyreğinde. Müslümanlar Hicri 1400'e buruk bir sevinç ve büyük bir acıyla girdiler. ' İran'ın durumu hala belirsiz, Afganistan ateşler içinde yanıyor. Hepimizin bildiği bir Kıbrıs meselesi. Batı Trakya, Filipin, Eritre, Filistin, ve 


Afrika müslümanlarının durumu, . tek. 


kelimeyle tüm: müslümanların .durumu akkor” gibi yüreğimizi yakmaya devam ediyor. 

Manzara bu iken aydınımız ne durumda? Günü birlik meselelerin peşinde gününü geçirmeye devam mı ediyor, 


yoksa, görevinin gereğini yerine getirebi-. 
liyor mu? Ne yazık ki; bü sorulara:cevap: 


olabilecek, tüm Iyi niyetlerimize rağmen, bir tavır göremiyoruz. 
Sanat ve edebiyatla uğraşanlarımız, 


ed 


> 


Galib BOZTOPRAK 


insanımızın yolunu: ışıtacak bir çalışma içinde-değiller desem, bilmem insafsızlık etmiş olur muyum? İtiraf edeyim ki insafsızlık olur bu her şeye rağmen. 
Necip Fazıl'dan Sezai Karakoça, Sezai 


Karakoçtan Nuri Pakdil'e uzanan bir çizgi. 


içinde değerlendirebiliriz edebiyat kervanlarımızı. Üç kalın çizgide değerlendiri- 


“lebilir edebiyat anlayış ve tavırlarımız. Bu 


çizgilerin dışında filizlenen edebiyat anlayışları, ya tek tek birinden,» ya ikisinden, yada tümünden kaynaklanmış 


-Ne de etkilenmişlerdir. Sonuncusu en 


manzaranın 
-.ğı için eksik bir anlayış olarak kabul 


'bu yana en büyük karmaşayı -yaşıyor 


“dikkate değer olanıdır. 


“Birinden, ya da, ikisinden beslenen anlayışlar' bize biraz uzak düşüyor. Dışta kalanın önemsenmemesi anlamını taşıdı- 


görmesi güçleşiyor. Kabul görüyor gibi görünsede, bu durumu geçici bir durum olarak Kalıcı saymıyoruz. Bizim anlayışımız öncesini red değil, eksikleri tamamlamak, yeni şeyler kazandırmaktır edebi- 


“yat anlayışına. 


Politik karmaşanın üzerimize sindirdi- 


. ği tozu Ssilkip gönül birliğine koşalım. 


Mizaç  farklılıklarından doğan . çeşitli tavırları, ortak bir dile kavuşturup günübirlik uğraşlardan sıyrılmalıyız. 

Bu, genişlik ister, gönül zenginliği ister, yiğitlik. ister, sabır : ister. Tam bir Mevlana ve Yunus genişliği, sabrı, 


“derinliği. Yunus'un deyişiyle: “Zehrile 


“pişen aşı, yemeğe kim gelir”. Durumumuzu ne güzel vurguluyor. Davet bu, 


tebliğ bu olmalı. 


(i 


“ Dosta kulak verelim. Dostun sözünü 


“bilelim, dosta yönelelim. Yunus'un diliy- 


le: “Ben gelmedim dava için, benim'işim sevgi için”. 


iKi YAZI 


Sırtını siyasi güç ve maksatlara dayamayan düşünce ve edebiyat dergilerinin toplumun kültür hayatına kattıkları canlılık, akışkanlık herkesçe bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. O yüzden bu hareketlerdeki dergileri izlemenin pek çok faydaları vardır. 

Biz bu yazıda Sedir dergisinde çıkan iki yazıdan sözedeceğiz kısaca. Bunlardan ilki Mustafa Miyasoğlu'nun Edebiyat Anlayışları başlığını taşıyan yazısı. Adından da anlaşılacağı üzere bu yazıda Miyasoğlu, farklı edebiyat anlayışlarını sergilemektedir. 
Şüphesiz tümü üzerinde durmayacağız yazının, yalnızca daha önemli bulduğumuz bazı noktalarına dikkat çekeceğiz. 


Yazıda üç ayrı edebiyat anlayışı üzerinde duruluyor. Bu üç ayrı anlayıştan özellikle ikisi günümüz edebiyatçılarını olduğu kadar okuyucu kitlesini de ilgilendirmektedir. 


* Çünkü, bu noktadaki belirsiz- 


lik, ya da açmaz direkt olarak okuyucuya da yansımaktadır. 
Sanatçı, okuyucudan bana ne diyemeyeceğine göre, önce kendi edebiyat anlayışını ve ona bağlı olarak da eserini 


“ sağlam bir çizgiye oturta- 


caktır, buna mecburdur. Şöyle diyor Miyasoğlu: “Sanat faaliyetini artistik bir gösteri gibi 


İbrahim DÜĞERLİ 


görenler, çoğu zaman dünya görüşlerini eserlerinde hissedilmeyecek kadar derinlere iterler. Kişilikleri hakkında açık seçik bir bilginiz yoksa, eserleri bu konuda hemen hiçbir ipucu vermez. Sembollerle, ' anlam kaymaları ve kelime oyunlarıyla söylemek istediklerini o kadar belirsiz hale getirirler ki, onlardan bir hayat görüşü çıkarmak için bir çeşit falcılık yapmak gerekebilir.” Bu noktada Miyasoğlu'nun dediklerine katılmamak mümkün değildir. Şüphesiz bizden olmayanlar bizi ilgilendirmez, onlarâ bir sözümüz yok. Ama müslüman bir sanatçının böyle bir görüşe saplanması ve artistik sanat gösterileri icra etmesi; siz ne derseniz deyin, ben bildiğimi okurum demesi doğru mudur, bu tutum içindeki bir sanatçı bağışlanabilir mi? 

Ya slogancı edebiyat anlayışı? Bu konuya ilişkin olarak şunlar söyleniyor yazıda: 
“Dünya görüşünün edebi eserdeki dozunu, sanatla silahın farkını, bir nezaket sınırını aşınca edebiyattan sözetmenin kabil olmadığını bilmez gibi bar bar bağırırlar.” Böylece, iki ifrât noktası vurgulanmış 


oluyor Mustafa Miyasoğlu'- nun yazısında. Elbette ne öbürü, ne bu. Müslüman sanatçı bu ikisinin arasında bir orta yol izleme borcundadır. 
Sözünü etmek istediğimiz ikinci yazı Sedat Umran'ın Sanatın Gücü başlıklı yazısı. 
Sedat Umran kendine özgü bir 


titizlikle genel anlamda sanatı 


ve bu arada şiiri, üslup konularını inceliyor bu yazıda. 
Ancak soyut denebilecek bir yaklaşımla ve bize oldukça yabancı gelen bir tavırla. Sedat Umran, bu yazıda kendisini bu türlü değerlendirişimizi bağışlasın; çünkü, başka türlü davranmak gelmedi elimizden. 
Sürekli Batılılardan sözetmesini, sanatçı tavrını ortaya koyarken Batılı sanatçıların belirlediği perspektiflerden yola çıkmasını, ikide bir onları tanık diye ileri sürmesini yadırgadık doğrusu. Hoş, onlardan da sözetsin, ama onların arasında sıkışıp kalmak niye? Sözgelimi bir Kierkegaard; estetik, ahlâki ve dini alanları kesin çizgileriyle birbirinden ayırmışsa, tutup bunu aynen benimseyecek miyiz? 
Şayet onun bu yaklaşımını ortaya koymuşsak üzerinde durup bir şey demiyecek miyiz, diyecek sözümüz olmaz mı? Umarız, Sedat Umran bundan sonraki yazılarında beklediğimiz açıklıkta bir İslâmi tavır koyar ortaya. 


DEBİYAT 


Hazırlayanlar:Galib BOZTOPRAK 


H 


asan Fehmi ULUS 


BİR GELİŞİM 
VARDI BENİM 


İsmail BORLOK 


Bir gelişim vardı benim Gelişlerin gelişi 
Şimdi yitirdiğim 


Sessizce girdiniz kollarıma Yüzlerinizle güldünüz 
Oysa saklanan 

Bir bombaydı içiniz 

Beni benden böldünüz 


YÜZE GİYDİRİLEN 


ÇEHRE 


Bekir 


Çağımızda, geçmiş çağlara oranla insan, daha yoğun bir baskı altına alınıyor. Kurtuluş iksiri diye sunulan, aslında yavaş yavaş yok etme hedefini gü- den ilaçlar yeni yeni problemler doğurmaktadır insan için. Bakılacak yüzü kalmadı yirminci yüzyıl insanının. , 

İnsanın hakikatte kendi kendine kıyması hiçbir çağ- da bu denli artmamıştır. Ve de bu denli çoğalmamıştır insanın düşmanı geçmiş çağlarda. Gerçeğe götüren yola duvarlar örülmüş, sürekli de örülmekte: Eşyanın baskısı, tatminsizlik, başıboşluk çağımız insanını her yönüyle sarmış durumda. 
Ne yapacağını bilemeyen, tavırlarıyla aklını yitirmiş bir yaratık görünümünde, her yanından lime lime olmuş bir insan var ortada. Bununla beraber mutlu görünüyor bu insan. Yeni yeni usüllerle 


Yüzüm gözüm ellerim 
Saçlarımı dağıttım 
Alıp nettiniz 

Ve vurup her yerimden 
Gül üzredüşüncelerimi Kirlettiniz. 


Bir gelişim vardı benim Gelişlerin gelişi 
Şimdi yitirdiğim 


SİZLİK 


tutuklanmasını, bütün insani özelliklerinin elinden alınmasını dört gözle beklemekte. Perişan, her şeyini yitirmiş. ş 

Şimdi, ortalarda günahlarla donanmış bir insan yığını var. Yasakların çok çok ötelerine tecavüz ederek tüm yolları iştihasına bağlayan bu kalabalık, insan olma özelliğini yitirerek fiziki şekilsizliğe düşürüldü. 

İnsanın, yine insan tarafından içine itildiği manzara bu. Yasak bilmeyen, alabildiğine başıboş, kir içinde yaşayan insanın Suratına yediği damga. 

İnsanın, insan olma melekesini yitirmesi sonucu içine düştüğü zillet. İnsanın kendi yaptıklarıyla davet ettiği şekilsizlik onun, insanlar elinde hangi noktaya getirildiğinin işaretidi: Bu şekilsizlikten O kurtulrinın yoluna yönelelim, ipine sa rılalım. 


SAYFA:11 


SEBİL e SAYI: 210 


ÇOCUKLAR İÇİN 


HİKAYE 


BAHTİYAR PRENS  * 


sokağın içindeki beyaz evi görüyorsün ya! İşte onun dar odasında fakir bir terzi kadın oturuyor. Zayıf, yorgun yüzü, 
. kırmızı ve fersiz gözleriyle bazı >geceler sabaha kadar çalışır. 
Köşedeki yatakta oğlu hasta 


““ yatıyor. Ateşler içinde yanar- 


Kış, kuru dalları titretip, yiyeceksiz ve yersiz: kalan kuşları üşütmeğe başladığı halde, küçük kırlangıç hâlâ sıcak memleketlere gidememişti. Halbuki diğer kırlangıçların hepsi, yaz mevsimini geçirmeğe geldikleri bu soğuk memleketi terkederek, kışın sıcak olan yerlere doğru uçmuşlardı. Küçük kırlangıç, bütün bir yaz arkadaşlık ettiği kamışdan ayrılmamak için, bir türlü gidemiyordu. 

Biraz daha kalsa, hasta olacak, belki de ölecekti. Nihayet, yağmur tanelerinin sertleşmeğe başladığı bir gündü; o da arkadâşlarının gittikleri yerlere doğru kanat gerdi. 

Kırlangıç bütün bir gün uçtu, uçtu... Ortalık kararırken hiç bilmediği bir kasabaya vardı. 

- Acaba nerede konaklasam? diye düşünürken, tekmil altından yapılmış, büyük, pırıl pırıl bir heykel gözlerine ilişti. 

Bu, bahtiyar (mutlu) prensin heykeli idi. Kırlangıç, heykelin ayaklarının dibine kondu. 
“Oh, ne âlâ! Bu gece altın yatağım var” diye sevinip 


AKZAMA EVE Cok ODUN 
Â GETİZMEYE BAK. 


# 


Keloğlan böylece yola koyulur. - 


HEMEN 2u AğAC€ 
TAN İZE BASLAYA, 
UM HELE? 


HIMM: HOORR? ZI20LOR: TN 


CULP: TAVUK NEFİSMİZ 


uyumağa hazırlanırken, * sol kanadının üstüne iri bir damla su düştü. 

Tuhafşey!.. Gökyüzü yıldız içinde! Koskocaman, testekerlek bir ay, dünyaya ışıklar saçıyor. Yağmur da nereden çıktı? 

O ne? Bir damla da gagasının üstüne düştü. 

- Kırlangıç öfkelendi: 

“Yağmura siper olamadıktan sonra, altın heykel neye yarar?” dedi ve kanatlarını gerdi. Kendisine başka bir yer arayacaktı. Uçmadan önce başını yukarıya kaldırdı. Bir de ne görsün? 

Altın heykelin güzel zümrüt gözleri yaşlarla doluydu. 

Bahtiyar prens ağlıyordu. 

(Bahtiyar) diye anılan bir prens nasıl olur da ağlardı? 
Demek ki onun da bir derdi vardı. Kırlangıcın uykusu kaçmıştı. Heykele bakıyordu: 

“Sen kimsin?” 

“Ben Bahtiyar prensim.” 

“Öyle ise neden ağlıyorsun?” 

Bahtiyar prens içini çekti: 

“Ben sağken... ve içimde senin gibi canlı bir kalp taşır- 


ken, ağlamak nedir, gözyaşı nasıl şeydir bilmezdim. Sarayda otururdum, gündüzleri arkadaşlarımla oynar, geceleri muhteşem salonlarda eğlenirdim. Saray bahçesinin etrafında yüksek duvarlar vardı; 
ve ben, bu yüksek duvarların arkasında neler olabileceğini hiç merak etmezdim. Etrafımı saran dalkavuklarım bana (Bahtiyar prens) adını vermişlerdi. Hakikaten de, en küçük bir acı, bir keder bilme- den yaşadım ve öldüm. 

Fakat ölünce, kasabanın bu en yüksek tepesine benim bir 


heykelimi diktiler. Şimdi, yer- 


yüzündeki bütün çirkinlikleri, sefaleti, dertleri, kederleri görüyorum ve bütün gün ağlıyorum. Şimdi kalbim kurşundan, fakat canlı zamanından çok daha fazla acılar duyuyorum.” 

Kuş çok müteessir olmuştu. 
Kuvvetli ay ışığının altında büsbütün güzelleşen Bahtiyar prensin mahzun yüzüne, yaşlı gözlerine baktıkça ağlayacağı geliyordu. 

Heykel, hıçkırıklı sesiyle sözüne devam ediyordu: 

“Meselâ, ta uzakta şu dar 


UFF4 YORULDUM 
YAHUBİ2SEYLE2 
ATISTIZAYIM Bi - 
RAZ,MİPEM KA 
ZINYOR. 


v 


ken, durmadan: “Portakal, portakal!..” diye sayıklıyor. 
Zavallı annesi ise ona çeşme suyundan başka bir şey veremiyor. Küçük kuş, sen bir iyilik yapmak istersen, benim belimdeki şu yakutu çıkarır; fakir terzi kadına verirsin. 
Ayaklarım buraya mıhlı olmasa bu insanca ödevi ben yapardım.” 


Heykel susarak kuşun cevabını dinledi: 

“Arkadaşlarım Mısır'da beni bekliyorlar. Şimdi hepsi Nil nehrinin durgun sularının üstünde uçarak iri nilüfer çiçekleriyle konuşuyorlar. Pek yak: da Ehramların koğuklarında uzun bir uykuya dalacaklar.” 

“Küçük kırlangıcım! Küçük kırlangıç, arkadaşların seni bir gece daha beklesinler ne olur! 
Bu gece benim arzumu yerine getir. Bak, zavallı kadın ne mahzun! Çocuk ateşler içinde yanıyor.” 

Kırlangıç: 

“Ben erkek çocuklardan pek 


BU VATAN KIMIN ? 


Bu vatan toprağın kara bağrında Sıra dağlar gibi duranlarındır. 
Bir tarih boyunca onun uğrunda Kendini tarihe verenlerindir. 


Tutuşup kül olan ocaklarından, Şahlanıp köpüren ırmaklarından, Hudutlarda gâza bayraklarından, Alnına ışıklar vuranlarındır. 


Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakan sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup koşan, Cepheden cepheyi soranlarındır. 


İleri atılıp sellercesine, Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine girercesine, Şu kara taprağa girenlerindir. 


Tarihin dilinden düşmez mu destan, Nehirler gâzidir, dağlar kahraman, Her taşı yakut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir. 


GÖKYAY'ım ne desem ziyade değil, O Bu sevgi bir kuru ifade değil, ma 


Topun namlusundan görenlerindir. 


Orhan Şaik GÖKYAY 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hoşlanmam” diye karşılık verdi. “Bütün yaz, onların elinden neler çektim. Bana karşı çok saygısızlık gösterdiler doğrusu. Küçük sivri taşlarla üzerime nişan alırlardı. Beni yakalamak için ağaçlara tırmanırlardı.” 

Bu sözlerin üzerine Bahtiyar prens o kadar mahzunlaştı ki, küçük kırlangıç bir gece daha kalmağa razı oldu. 

“Peki, dedi, işte senin istediğini yapacağım. Fakat, bu yüzden hastalanmam da muhakkaktır. Ben böyle soğuklara hiç dayanamam.” 

O gece, kırlangıç, prensin belindeki iri yakutu gagasiyle yakalayarak, kasabaya doğru uçtu. Dar sokağın içindeki beyaz eve varınca durdu. Terzi kadının açık penceresinden içeri girdi ve yakutu masanın üstüne bıraktı. Hasta çocuğun başının üstünde bir-iki defa uçtuktan sonra yine pencere- den çıktı. 


Çocuk gözlerini açtı. Başının üstünde tatlı bir hava esmişti. Kuş onu kanatlarıyle yelpazeleyerek ateşini biraz hafifletmiş, sanki başağrısını geçirmişti. “Galiba hastalığım geçiyor, başım şimdi çok rahat!” diye mırıldandı; ve yana dönerek sessiz, tatlı bir uykuya daldı. 


Kırlangıç, Bahtiyar prensin yanına konmuştu. z 

“Ne garip, diyordu, şimdi evvelki kadar hızlı uçuyorum. 
Hem de hava gittikçe Soğuyor.” 

“Büyük bir iyilik yaptın da onun için daha canlısın. İyilik yapmak insana can verir, haz verir, sağlık verir.” 

Kırlangıç düşünceye daldı ve biraz sonra gözleri kapandı. 
Rüyasında Mısır'ın sıcak güneşini, Nil'in üzerinde beyaz iri nilüferler yüzen durgun, parlak sularını, hurma ağaçlarında öten arkadaşlarını görüyordu. 


DEVAMI VAR 


! 


| 
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ÇOCUKLARLA 


DOST SOHBETLERİ 
Mehmed Ağabey Nİ 


BAŞLIKSIZ BOHBET 


- Selamün Oo aleyküm küçük hanımlar, nerede kalmıştık? 


- Aleykümselâm ağa bey. Okulda nasıl davransak diye sormuştuk da 


. orada kalmıştık... 


- Tamam o halde baştan başlayalım. Peygamber Ffendimiz “Ilim kadın ve erkek bütün müs-Jümanlara farzdır” dediğine göre, kızlar da tahsil edecekler, bu bir... Ama ne tahsil edecekler? Buna da şöyle cevap verelim: Dünya ve 


EZ - 
- 

> alan il . 3 

AS . , ez - rü G 


Buda iki. Tamam mı? 


demek  ki,. 


ahirette işlerine yarayacak, onları iyi insan, iyi müslüman, iyi hanım ve iyi anne yapacak olan bilgileri tahsil edecekler.. 

- İşe yaramaz bilgi olur mu? 

- Evet, Peygamberimiz “Faydasız ilimden 
Allah'a sığınırım” demiştir. İşe yaramayan, zihni boş yere meşgul eden, insanı yanlış yollarda oyalayacak olan bilgiler işe yaramaz bilgilerdir. Hatta zamansız öğrenilen şey 


de öyledir. İlkokuldaki çocuğa atom fiziği öğretmek gibi... 

- Fizik lüzumsuz bilgi mi? 

- Yok canım, vakti gelince, en lüzumlu bilgilerden biridir. Ama kime? 
Atom mühendisi olacak olana... 

- Dünyada faydalı olmayan bilgi olur mu? 

- Kullanmayacağımız ve bize asıl lazım olan bilgileri öğrenmemize engel olan bilgi faydasız, hatta zararlıdır. Zamanın tıp buluşlarını takip edeceğine, mesleğiyle ilgisiz şeylerle uğraşan bir doktora canımızı nasıl emanet ederiz. Ya zararlı bir ilacı kullanmaya devam eder veya yeni bulunmuş bir ilaç veya tedaviden habersizdir... Ama kalkıp bize madenlerin özellikleri ve füzelerin çalışma sistemleri hakkında konferans verebilir. Neye yarar? 

- Peki, ahirette faydalı olan bilgi nedir? 

- Hanımlara ahirette 


CA BİR GÜN 


“HAKKIN KAYBOLMASIN” 


Hoca Nasrettin Sivrihisar'da kadılık yapıyormuş. Bir gün mahkemeye iki kişi gelmiş bunlardan biri 

-“ —Kadı efendi! Bu adam rüyada benden ödünç yirmi akça aldı, şimdi istiyorum 


vermiyor. Hakkımı alıp bana veriniz” demiş. . 


Hoca dava olunan zata: 


“—Borcunuzu ödemelisiniz, sonra ayıp olur. Haydi yirmi akçayı çıkarıp ver.” 
deyince, Hoca'ya çok hürmeti olan adam hiç 'itirmaz etmemiş, kesesinden bir avuç para çıkarmmş-ve yirmi akçayı masanın üstüne sayarak bırakmış. Davacı paralar sayıldıkça seviniyor ve onları alacağını zannediyormuş. 
Heyecan içinde beklerken, Hoca kendisine hitap ederek: 


“ —işte yirmi akça burada. Sen, bu paralar masanın üstüne sayıldığı zaman çıkardığı sesleri duydun. O seslerin hepsi senindir. Al şimdi onları git!” demiş. Para sahibine de dönerek; 


“—Sende yirmi akçanı geri al ve kesene koy!..” deyince para hırsı ile gözleri dönen davacı: 

:*“ —Kadı efendi! Bu ne biçim hüküm 


“Allah aşkına?” diye sormuş. Hoca merhum 


da: 
“ —Rüyada verilen ödünç para işte böyle 


ödenir” Cevabını vermiş. 


Yukarıdaki hadiseye benzer bir olay da yine Hoca'nın kadılık (Hakimlik) yaptığı sırada geçmiştir. Bir gün Hoca'ya iki kişi gelmiş ve birbirinden davacı olduklarını söylemişler. Bunlardan biri: ; 


—Efendim, bu adam sırtına odun yüklemiş geliyordu. Ayağı kaydı ve düştü. 
Odunlar da döküldü. Bana: (Kuzum! Yardım et de kalkayım!) dedi. Yardım ettim, kalktı. 
Dökülen odunlarını da toplayıp sırtına koymamı söyledi. Bu sefer: (Bu zahmetime mukabil bana ne verirsin?) diye sordum. O da (Hiç!) cevabını verdi. (Peki,) dedim. 
Odunları topladım ve sırtına koydum. 
Vereceğini söylediği (Hiç) i istedim vermedi. 
Davacıyım. Mutlaka hiçimi isterim! 


Diyerek ısrar etmiş. Hoca, bir müddet düşünerek: : 

“ —Hakkın var evladım. Hiçini almalı-SAMİ. 


kaldırarak: 

“ —Bu minderin altında ne var?” 

Diye sormuş. Davacı dikkatle bakmış ve bir şey göremeyinçe;, .. 5 « “.5.. 

“ —Riç!is” e ş YAN 

Demiş. Hoca da ciddi bir tavırla: 

“— Öyle ise, haydi hiçini al da git! 
Hakkın kaybolmasın!” Demiş. 


Demiş ve üzerinde oturduğu minderi 


faydalı olan bilgileri, biz “Hanımlar İçin” sayfamızda yayınlıyoruz. Bu sayfayı çevirirseniz onları 


görürsünüz. Tabii siz de büyüyünce müslüman hanımlar için yazılmış yazı ve kitapları okuyacaksınız. 

- Peki şimdi ne yapa: 
lim? 

- Şimdi siz ilmihal öğreneceksiniz. Kur'an okumayı öğrenecek ve ilerleteceksiniz. Namaz kılacaksınız. Dayanabildiğiniz kadar —büyüklerinizin izni ile— oruç tutacaksınız, yalan söylemeyecek, şımarıklık yapmayacak, terbiyeli, dikkatli, örtülü küçük hanımlar olacaksınız. Size şimdilik bu kadarı yeter. 

- Ben ilkokul dörde gidiyorum. Ön yaşıma bastım, namaza da başladım. Hatim indirdim. 
Başımı da örtüyorum. 
Ama okulda örtemiyorum. Ben ne yapayım?.. 


NR 

- Mehmed o Ağabey, beni duymadınız galiba! 
Yalnız benim gibi küçükler değil, ortaokulda, üsede ablalarımız var, onlar da okulda başlarını açıyorlar. Biz ne yapacağız?.. 


19 
- Aaa! Ağabey neden cevap vermiyorsunuz? 


Rahatsız mısınız? Ne ol- 


du? 

- Sus kız! Görmüyor musun, Mehmed Ağabey ağlıyor... 

- Hem ağlıyor; hem de kalktı gidiyor. 

- Hay Allah ne yapacağız şimdi? 

- Gitti... 


Pa $ 
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MUTLU BIR YUVA İCİN.. 


Dr.'M.Yasar KANDEMİR . 
İst. Y.İ.E. Hadis Dersi Öğretim Üyesi 


Eee > se GİRİŞE va 
ÜSLÜMAN bir hanım, kocasını memnun etmenin cenneti kazanmaya vesile olacağını düşünerek kendine çekidüzen vermeli, elindeki fırsatı değerlendirmelidir. 

Her erkek, tabiatı, anlayışı, din ve dünya görüşü istikametinde karısından. davranışlar bekler. Akıllı bir hanım, kocasının huylarını ve kendinden beklediği şeyleri kısa zamanda öğrenir. Atalarımızın dediği gibi bir kadın “Aşını, eşini, işini bilirse” ve “Her kadın evinin hem hanımı, hem de halayığıdır” anlayışıyla evine hizmet ederse kendini kabul ettirir. 

Bir hanım mutlu olmak ve mutlu etmek için kocasının hangi huylarına dikkat etmelidir? Buna bir cevap denemesi : olarak büyüklerimizii: ahlâk ve edebiyat kitaplarına aldıkları görgülü bir ananın kızına yaptığı vasiyyetini zikr edebiliriz. 


ABİA kabilesinin ileri gelenlerinden Haris kızı 

Ümame, kızını Kinde Meliki Haris ibni Amr ile evlendirip de onu müstakbel evine gönderirken şöyle nasihat eder: 

“Bak yavrum! Edeb ve terbiyesine, soy asaletine bakarak bir kimseye nasihat ve tavsiye etmemek gerekseydi, benim de şimdi sana nasihat etmeme lüzum kalmazdı. Fakat tavsiye, bilene hatırlatma, bilmeyene öğretme niteliğinde olduğundan herkese faydalıdır. 


Kızım! Eğer bir kızın ana-babasının serveti sebebiyle kccaya ihtiyacı ölmaâsaydı, herkesten çek senin ihtiyacın ulmazdı. Ama öyle değil. Erkekler bizim için yaratıldığı gibi, biz.de onlar için yaratılmışız. 

Kızım! Şimdi sen ana > baba evinden, büyüyüp yürüdüğün yuvadan çıkıp bilmediğin ve ömründe ülfet etmediğin bir adamın evine gidiyorsun. O halde kocanın rızasını gözetip cariyesi gibi itaat et ki, oda sana kul - köle olsun, yani seni sevsin, seni memnun etmenin çaresine baksın. 

Şimdi sana en şey söyleyeceğim. Kocanla iyi 


pi 


geçinebilmek için bunları belle ve ona göre hareket et: 

1. Sana yiyecek ve giyecek, her Re getirirse, onu cân-ı gönülden kabul etmelisin. 

2. Emrettiği şeyleri yapmalı, yapma dediği şeyleri yapmamalısın. Sözünü dinleyip kendisine itaat etmelisin. u 

3-4. Evin içini, üstünü başını temiz tutmaya dikkat edip göz görerek veya kokusu alınarak nefret edilecek şeylerden kaçınmalısın. Sakın ha, kendinden iğrendirip gözünden düşmeyesin! 

5-6. Uyuyacağı, yemek yiyeceği zamanları kollamalısın. Yani bunları hangi vakit ve saatte yapmaya alışmış ise, c vakitleri gözetip yemeğini ve yatağını hazırlamalısın; zira açlık insanı ateşlendirir, uykusuzluk öfkelendirir. 

7-8. Kecanın malını muhafaza etmeli, israf ve telef slmaktan kcrumalı, itibarını gözetmeli, e yakınlarına değer vermelisin. 

9-10. Hiçbir şeyde cna isyan etmemeli, .karşı koymamalı, sırrını kimseye ifşa etmemelisin; çünkü emrine isyan edersen kin bağlatırsın; sırrını ifşa edersen zulüm ve cetasından emin olamazsın. 


Kızım! Kocan kederli iken yanında sakın sevinçli görünme; sevinçli zamanında da sakın kederli durma!” - 


(Fıkhu's-Sünne, Il, 234; Meşâhir'ün-Nisâ, 1, 41-42). 


ER bir cümlesi bin yakut değerinde olan bu kıymetli 

sözler, kızını canı gibi seven hassas, görgülü ve şuurlu bir ananın gönlünden dudaklarına dökülen ve her biri denenmiş, yaşanmış clan öğütlerdir. Kızının saadetini düşünen her ana, bir başka yuvaya uçuracağı yavrusuna bu sözleri söylemek ister. Eğitimde sözden çuk tatbikat önemli clduğuna göre, hanım kardeşlerimiz bu nasihatlerin her birini kendi evlerinde bizzat yaşatarak kızlarına güzel nümuneler vermelidirler. 

Bir kccanın hanımından memnun olması, sadece evin huzurunu, evdekilerin saadetini sağlamakla kalmıyor, Efendimizin ifade buyurduğu üzere, hanımlara, her mü'minin gönlünde yatan, gözlerinde tüten cenneti de kazandırıyor. 


B İR hanımın kocasını memnun etmemesi halinde ise, bizler duymasak bile hürilerin & hanıma öfkelendiği 


.bir hadis-i şerifte şöyle ifade edilmektedir: 


“Dünyada bir kadın kocasını incitirse, o adamın hürilerden olan zevcesi o kadına şöyle çıkışır: 

“-Allah canını alsın! Kocana eziyet etme! O şimdilik senin yanında misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır” (Tirmizi, radâ, 19.) | 

Durum böyle clünca, inşaallah hanım kardeşlerimiz, Efendimizin: “Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin” buyruğuna uyarak yanlarındaki misatirlere karşı iyi davranırlar ve böylece hem cennete, nem de cemâlullaha nail clurlar. 


e 


DİNİMİZE VE 


ÜNÜMÜZE GÖRE 
KADIN'IN MÜLKİYET VE 


TİCARET HUKUKU 


g 


ONUYA başlamadan önce 

şu hususu belirtmekte fay- 
,da vardır: Bu gün Doğuda: 
Kadın akları ve Erkekle Tam Eşitlik” adını taşıyan bir fitne rüzgarı esmektedir.... 


E 


Bu esintinin ortasında bazı haysiyetten mahrum kişiler, İslam'ın adaletiyle alay ediyorlar. Onlardan bir kısmı insanları aldatmak maksadıyla: 


“İslam her hususta iki cins arasında eşitlik esasını kabul etmiştir.” 


Veya onlardan bazısı da bilgisizlik veya gafletleri yüzünden diyorlar ki: “Muhakkak İslam kadına düşmandır, onun haysiyetini azaltır, büyüklüğünü küçümser, kişilik duygusunu yıkar, onu hayvaniyete daha yakın bır sıralamada erkek için 


Arif ALPAYDIN 


ALAÇAM İ.H.LİSESİ MÜDÜRÜ 


hissi bir satın alınan mal, başka 


bir şey değil, sadece üremek için bir vasıta sayar... Kadın bu durumda erkeğin yanında ona uydudur. Erkek her şeyde ona hakim ve her hususta ona üstündür.” 


Bu görüşleri ortaya atanlar, aslında İslam'ın hakikatini bilmiyorlar veya bilmemezlikten gelerek bulanık $uda balık avlamak isteyenler& avı kolaylaştırıyor, cemiyette fesadın yayılmasını ve fitnenin zuhurunu arzuluyor ve bunun için de Hak ile Batılı birbirine karıştırıyorlar. - 


ilkçağ ve Ortaçağ Avrupasın- da “Kadının ruhu var mıdır, yok mudur?” “diye | tartışılıyordu. 
Beyaz kadın ticareti en büyük geçim kaynağı idi. Kadınların hiç bir hak ve hürriyeti yoktu. 


Birer ticaret malı olarak, kullanılıyorlardı. 


Bazan kadın şehvet lüks oyuncaği olarak kullanılmış bazan da yiyen, içen, gebe olan, döğuran, hayvanlar gibi geceli gündüzlü çalışan ihmale uğramış bir yaratık olarak kendi haline terkedilmişti. 


Açıkça bilinen bir gerçektir ki, İslam'a göre kadın daerkek gibi bir ruha sahiptir. * 


* “EY İNSANLAR, Rabbınıza sığınınız ki, sizi bir tek nefisten yarattı, onun eşini de ondan yarattı. Sonra o: ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretti.” 
(Nisa Suresi Ayet 1) 


İşte bu doğuştaki eşitlik yanısıra kadın, kan, ırz, mal, yüze karşı alay veya arkadan çekiştirmek, haklarında araştırmak (Tecessüs) veya insan haysiyet ve şerefini zedeleyen konularda erkeklere verilen aynı haklara sahiptir. ( BAK: Hucurat Sureti: Ayet: 11,12,13. 


İslam'da kanunlar ve prensipler herkes için umumidir. 
Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz (S.A.V.): “Müslümanın tamamı müslümana haramdır, kanı, iırzı, malı...” 
buyurmaktadır. 


İslam'a göre kadının mal 


mülk sahibi olma, rehin kiralama, vasıf, almak ve satmak, malı çoğaltmak, tasarruf etmek hakkı vardır. .. i 


Nisa Suresi; Ayet 7) 

“Ana-baba. ve. akrabaların bıraktıklarından erkekler için bir nasib, ana-baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlar için de bir nasib vardır.” 


.(Nisa Suresi; Ayet 33): 


“Erkekler için kazandıkların- - 


dan bir nasib, kadınlar için de a bir nasib varır. 

İslam sadece. mülkiyet'meselesinde kadının kişiliğini gerçekleştirmekle yetinmedi, hayatıyla ilgili enmühim meselesi olan evlenme işinde de onun gerçek kişiliğini kendine kazandırdı. 

Kadının rızası olmadan evlenmesi mümkün olmaz ve kadın izin verinceye kadar nikah da tamamlanmaz. 


Buharı ve Müslim'de rivayet edilen bir Hadis: 


"İştişare edip fikrini -almadan dul kadınla evlenme veya onu evlendirme. İzni ve arzusu olmadan bakire kızla da evlenme veya onu evlendirme. Umumiyetle kızların izni sükutudur.” 


DEVAMI VAR 


Ne olur kapalı kadınlara 


bakmayın... 


. EŞ 


HANIMLAR iin BENENNENEEENEMENMNNNE > 


© Sebil gazetesi yap 


zarlarına sesleniyo- 


rum... yl 
Ben İmam Hatip 


—Lisesi3. sınıfa giden 
“bir kız öğrenciyim. 


Bir kadının nasıl örtüneceğini o biliyo- 


- rum. Onun için Al- 


lah-ü Teğlâ'nın istediği bir şekilde örtünüyorum. Sebil gazetesini dikkatle okuyorum: “Kızımla Sohbetim” adlı yazınızı okudum. 
“Hangi şerefli kadın kendisine bu türlü bakılmasından hoşlanır?” diye soru soruyorsunuz, onun cevabı: “Hiçbir şerefli ve dini bilgilerden yoksun olmayan kadın, erkeklerin bu türlü bakmasından hoşlanmaz! Ancak dini bilgilerden yoksun olan kadın, erkeklerin bu türlü bakmasından belki hoşlanır.” 


Erkekler açık bit 


kadına daha çok bak- 


| maktadırlar. Fakat 


kapalı bir kadına bazı erkekler. kötü bir şekilde bakıyor- 


lar. Bunu gören bazı * 


bilgisiz kadınlar, erkeğin kötü bir şekildeki bakışını Allahü 
Teâlâ'nın istediği bir şekilde örtünen kıza 


atıyorlar. “Kapalı - 


kızlar erkekleri kendilerine şu ve bu şekilde (o baktırıyorlar. İmam Hatip veya Kur'an kursuna 


“giden kızlar erkek- 


lerle yolda gidiyor” 
gibi sözler duyuyo- 


“rum. 


Halbuki (o kapalı bir genç kız yalnız gitmekten korktuğu için yânındaki ya babasıdır veya ağabeyisidir. Erkeklere sesleniyorum: “Ne olur, sanki kadınlara bakmasanız! Hele kapalı kadınlara hiç bakmasanız! Kapalı kızların yaptığı işler yanlış anlaşılıyor.” 

Anne ve babaların çocuklarına dini bilgiler | vermesini, kızlarının başlarını örtümnelerini, o bunun üzerinde çok durmanızı rica ediyorum. Okuyunca belki bu gibi şeyleri 


“yapmazlar. Allah'ın 


selamı üzerinize olsun. 
S. Tengizler 
KAYSERİ 


> ww . v de Ke t ENE AR adimi hk LE ke şi 241) N i r 


Bekir Büyükkapancı / 
KONYA - Tebrik ve teşvikleri- 


© nize teşekkür ederiz. Selanılar. 


Hasan KARAKÖSE / Gezi, 
KAYSERİ - Teklifleriniz ve istekleriniz yerindedir. Yakında tahakkuk edecektir. Teşekkür ve selamlar. * 


Abdullah Emin / Fatih, 
İSTANBUL - Teveccühünüze teşekkürler. Verdiğiniz adrese on sayı gazete gönderilecektir. 
Selamlar. 


“Osman - TUFANOĞLU / 
RİZE- Yakın tarihe dair neşri-Yyatımız yakında başlayacaktır. 
Münakaşalı ve şüpheli şeylerden kaçınmayı ve müminlere hüsnüzanla bakmayı arzu ediyoruz. Hep öyle yapalım. 
Selam ve sevgiler. 


Ö.Faruk Deniz / İZMİR - 
“<Eski ve yeni yazarlarımız, bütün eli kalem tutan müminler -inşaallah- gazetemizde birlik halinde toplanacaklardır. Arzu ettiğiniz imzalar gazetemizde yazıyorlar. Kadir Mısıroğlu 
Bey halen Almanya'da, yakında dönecek. Selamlar. 


MTTB teşkilâtı / GÖRDES -Gayretlerinizi Cenab-ı Hak hayırlara eriştirsin. Ömer Taşkın ve Burhaneddin Altıntaş Beylere geçmiş olsun deriz. 


"Failleri Kimlerdir ” 


Sabır müminin ilahili Selamlar.. i 


Sadeddin Yurdagel / KRE- 
FELD- Alâkanıza ve gönderdiğiniz belgelere teşekkür ederiz. 
Fakat elektronik. beyinin çizdigi şekillerin mahiyeti tam anlaşılamadı. Hadiseyi - daha teferruatlı yazmalısınız. Selamlar. 


Niyazi Çapa / ESKİŞEHİR 
-“Selâm” ile ülgili yazınızı aldık. Fakat fotokopinin pek çok yeri silik çıktığı için istifade edemedik. Selamlar. 


Cemal Duru / AVUS- 
TRALY'A - Faaliyetleriniz hakkında bilgi veren mektubunuza teşekkür ederiz. Fetih ve Hic ret gecelerinde gösterdiğiniz başarı övülmeye değer. Bu faaliyetlerin geniş haberini bu sayımızda “Yurt dışındaki dostlar” sayfasına koyacağız. 
Selamlar. 


> M.Yahya Tel /B.ALMAN- 
YA- Gönderdiğiniz broşürleri aldık. İstifade edeceğiz. Teşekkür ve selam ederiz: 


M.Ali Özdil/Çumra, KON- 
YA- Mektubunuza ve yazilarıruza teşekkür ederiz. İşlediğiniz konular güzel, fakat yazınız biraz aceleye gelmiş. Müs- 


-veddeli . çalışınız. : ve : tekrar 


Batı Almanya'da bulunan okuyucumuz Mehmed 


Turan Kaya “FAİLLERİ 


KİMLERDİR?” adlı bir 


şiirini göndermiş. İlk kıtasını yayınlıyor ve okuyu- 


cumuza teşekkür ediyoruz: 


NX 


Bir Ocak'ta yeni yıla girildi 


“ve takdirleriniz, 


> s tekrar yazınız. Selamlar. 


Hızır Başak / Derecik köyü, Sındırgı, BALIKESİR- Teşvik hüsnüzannınızın eseridir. Layık olmaya çalışacağız. Adını verdiğiniz eserleri Derya Dağıtım şirketi satıyor. Adresi: (Cağaloğlu - İstanbul)'dür.. Son “eser ise 


maalesef piyasada yoktur. Se- 


lamlar. 


Halil İ. Çataltaş / HOL- 


LANDA- Gazetemiz mensupları da bilmukabele size selam ve dua ederler, Allah yardım- 


cınız olsun. Türkiye adresinize | 


abone kaydı yapıldı. Fakat 


» istediğiniz kitapla meşgul ola- . 


muıyoruz. Gazetede istediğiniz Sağlık Köşesi için temaslarımız oldu. İnşaallah yakında açarız. 


Müslim İslâm / ADANA- 
“Türkiye dârü'-harp midir?” 
diye soruyor ve cevap verilmesini istiyorsunuz? Adresiniz yok, adınız da takma... “Dârü'i-harptir” desek, adını ağresini bir mektuba yazamayan kahramanlara (1) mı İslâm'ı geri getireceğiz. Dedikoduyu bırakalım, ne kendimizi ne de 


başkalarını aldatalım. Selam- . 


lar. 


Ömer Limon / YOZGAT - 
Abone sevkiyatımız son sayılarda düzelmiştir. Fakat bu sefer de PTT'nin noel kalabalıklığı işleri aksattı. Bu bozuk düzende gazetenin bizden size ulaşabilmesi bile gerçekten şükre şayan bir hadisedir. Selamlar. 


Mehmed Okutan/ÇAYKA- 
RA- “Toplum ve Edebiyat” başlıklı yazınız geçen sayımızda çıktı. Tebrik ederiz ve yeni yazılarınızı bekleriz. Arzu ettiginiz gibi gazetemizde müstakil bir “Edebiyat” sayfası da açtık. Selamlar. 


1- Bize göndeğiniz yazılar daktilo ile yazıl muş ise birinci nüshaları- 

“-nı gönderiniz. El yazısı ile ise okunaklı yazınız. 
Okunaksız ve silik yazıları kullanamıyoruz. 


2 Adresinizi tam olarak yazınız. Biz sadece sadınızı ve memleket ismi yazıya koyarız . Onun da 


Sur Kitabevi/ISPART A-: 


Mektubunuz bizi hayrete ve hüzne düşürdü. “Kıyam vakti değil” manşetinin yazısını da insaf ve sükunetle okuyunuz. 
Daha sonraki kapak yazıları da onu tamamlar. Kabul etmeseniz de, bilmenizde fayda vardır. “Gelişen müslüman gençliğin” GELİŞMESİ, büyüklerini dikkatle dinlemesiyle mümkün olur. Hiç dinlemeyen, kendini küçük şatosuna kapayan gençlik nasıl gelişir! En samimi sevgi, muhabbet ve dualarımızla. Siz ve biz, etle 


“tırnak gibiyiz... 


Süleyman Özer/HOLLAN- 
DA - Kadir Mısıroğlu Bey halen Almanya'dadır. Yakında dönecek. Sorunuzu kendisi cevaplandıracaktır. Selamlar. 


Cemil Baykal/ KÜTAFİYA-Sorularınız A.Muhtar Hocaefendiye verilmiştir. Cevaplandırılacaktır. Selamlar. 


Hüseyin Çakır / HOPA-Sorularınız Hocaefendiye verilmiştir. (.Cevaplandırılacaktır. 
Selamlar. 


AFGANİSTAN'A YARDIM 


Afganistanlı kardeşlerimize yardım gönderilmesi için resmi izin alınmasına çalışılıyor. Fakat şimdilik doğrudan 'para yardımı gitmiyor. Para göndermek 

© isteyenler Yurtdışındaki tanıdıkları eliyle aşağıya » (“koyduğumuz iki adresten birine gönderebilirler: . - 


* OKUYUCULARIMIZA 
MÜHİM BİRKAÇ NOT 


“açıklanmasını. istemiyor * 


iseniz. “Adımı yazıya koymayın” diye yazarsınz. Fakat ad ve adresinizi bize yazmalısınız. 

8- Yazılarınızı bir kaç yayın organına birden göndermeyiniz. İlk gönderdiğiniz yayınlanmazsa, ikinciye gönderirsiniz. Bu arada haftalık gazete için 4-5 hafta beklemek de lazımdır. . 


M.Ş. 7 SİVAS- Afganistan'a “yapılacak yardımlar bu sayımızda tekrar yayınladığı mız iki adresten birine gönderilebilir. Ancak Türkiye'den doğruca oraya gönderilemiyor. 
Yurt dışındaki bir tanıdık vasıtasıyla mümkün oluyor. 
Mesela Almanya'daki bir müslüman adresi verilen Pakistan bankalarına sizin yerinize para gönderebilir. Selamlar. 


Ali Tosun/Ağlasun, BUR- 
DUR- Afganistan'a yardım için bu sayımızda izahat vardır. Selamlar: 


N.Kemal Çelebi/Taşucu, 
SİLİFKE- Sorduğunuz abonelerin durumları şöyledir: O. 
Erdeniz'in 105. sayıda abonesi bitmiş, borçlu durumda. A. 
Telek'in 210'da, H.Bayar'ın 212'de ve K.Çelebi'nin 213'de aboneleri bitiyor... Afganistan'a yardımla ilgili bu sayıda . 
yeniden bilgi koyduk... Kardeşlerimize para, kuvvet ve dua ile yardıma çalışacağız... 
Dini sualleriniz A. Muhtar Hocaefendiye verildi. Selam ve sevgiler. 


z A Kutsal tarihime kara sürüldü R. R Vi Z Cuma'nın yerine Pazar denildi ie li Soruyorum failleri kih ir? 


“BURHANUDDIN RABBANI 


Jamiat-e- Islami Afghanistan 


öğ Karanlık zihinler tahta kunuldu | e ai va Tü Devletimde kızılcıklar görüldü 1 A IMI ope z 

; ala İyiye 3 P. O. BOX 345, PESHAWAR. (Pekisdan) gi Milletime esnek grup denildi Kochi Bazar, Peshawar. (Pakistan) j BE N ş z pe v Soruyorum failleri kimlerdir? ; a . 
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Ni — DINISUALLERE CEVAPLAR - Sebil 

Mi İ A İ HER ŞEY HAK İÇİN 
| £(Baştarafı 10. Sahifede) Hüküm ve nizam tesbitini müslüman < iç : 


Yüksel hünerinle Kaanı olma 

İhsani hudaya mani olma. 

2- Yukarıda da dediğimiz gibi hüküm ve nizam tesbitini alimler yapar. Bu gibi işlere bilhassa müslümanlar kendilerini hazırlamalıdırlar. Zira İslam dini ilmi ön plana almış, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayeti: “Oku...” 
(8) diye başlamıştır. 

Her toplumun idarecileri ve kanun hazırla- 


yan hukukçuları mutlaka ilim alanında yüksele-. 


rek bu makamlara geçmeye hak kazanırlar. 
Şayet müslümanlar okumamışlarsa çeşitli ilim dallarında ihtisas yaparak idareci makamlarına yükselememişlerse, meydani yabancılara bırakmışlarsa ne kötü idareye, ne de İslamla bağdâşmayan hüküm ve nizamlara itiraz etme hakları yoktur. Böyle bir hataya düştüklerinde derhal silkinip, okuyarak, yükselerek, kendilerini istikbale hazırlamalıdırlar. Yoksa şikayetlenmekle feryad ve figanla hiç bir şey elde edemezler. 


olmayanlara bırakmakla müşrik olmazlar. . 
Çünkü inanan ve namazını kılan bir müslüman nizam tesbitini dinsizlere isteyerek bırakmaz ki küfür ve şirke düşsün. Fakat yukarıda da dediğimiz gibi, Allah katında suçlu durumda olur. “İlmi ve meşru yollarla çalışarak her işlerini kendileri yapabilecek duruma gelinceye kadar sorumluluktan kurtulamazlar. 


(1) Tin suresi 4 

(2) Rum suresi 30 z 

(3) Buhari, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi 

4- Mezahibi Erbaa, o c.2.5.44. Tac, c.3.5.170. 
Kitabullibas. 

5- Taç, c.3.s.170 

6- Ebu Davud, C.1,s.162, İtaatkar ve günahkarın imamlığı bölümü. 

7-İbni Mace, C.25.32, Hadis No: 81. 

8- Alak suresi, Ayet 1.. 
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